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Veenendaal, mei 2019

Beste reiziger,

Voor het voorbereiden van onze 
programma’s zijn we dagelijks bezig met 
vooruit kijken. Toch is het af en toe ook 
belangrijk even terug te kijken. En dit 
voorjaar zijn er een aantal momenten 
gepasseerd die het waard zijn te 
memoreren. 

Zo organiseerden we op 2 februari 
de Historizondag in het Aviodrome in 
Lelystad. Een prachtige bijeenkomst met 
ongeveer 200 gasten waar we met veel plezier op terug kijken. 

Ook organiseerden we dit voorjaar een reis met de clipper Stad Amsterdam 
langs verschillende Caraïbische eilanden. Aan boord gaf historicus Gert 
Oostindie een collegereeks met als thema ‘Van Columbus tot Castro’. Een 
bijzonder groot project dat goed slaagde en waarover we van de deelnemers 
lovende reacties ontvingen. Hieronder vindt u een paar afbeeldingen die een 
indruk geven van deze activiteiten. 

En dan nu snel weer de blik naar voren. We hebben weer bijzondere 
reizen op de planning staan waaronder een aantal die we nog niet eerder 
organiseerden. Neemt u bijvoorbeeld de reis met Luc Panhuysen en het schip 
de Oosterschelde waarbij zeeslagen in de zeventiende eeuw centraal staan. 
Of Jeroen Koch met wie we een reis maken over de koningen Willem I, II en 
III. Of ga met Bearn Bilker op visite bij de Friese adel. 

Ook op de wat langere termijn staat het één en ander op stapel. Zo zijn we 
met Henk den Heijer bezig met de voorbereiding van een reis naar Chili. 
Aanleiding hiervoor is de expeditie van Hendrik Brouwer naar dit land in 
1643. Als we dan toch in de buurt zijn  doen we natuurlijk ook even Kaap 
Hoorn aan. 

Graag tot ziens,
Historizon

Aan boord Stad Amsterdam Historizondag 2019

Dagtocht Bronbeek Paginagroot verslag in Telegraaf

Enkele momenten van dit voorjaar:
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Reis
informatie

Historizon reizen

Hoe gaat het in z’n werk?
• Alle reizen starten vanaf locaties die zowel met de auto als met het 

openbaar vervoer goed te bereiken zijn.
• De reizen worden begeleid door op het onderwerp deskundige gidsen.
• Vaak zijn dit historici die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald 

onderwerp en dat met veel passie met een groter publiek willen delen.
• Op locaties wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van lokale gidsen.
• De reis wordt met ongeveer 25 personen gemaakt om op die wijze het 

persoonlijke en interactieve element te kunnen waarborgen.
• Overnachtingen zijn altijd in kwalitatief goede middenklasse hotels met 

minimaal drie sterren.
• Bij reizen verzorgen we een informatiepakket met achtergronden over 

het thema, de te bezoeken plaatsen en kaartmateriaal.
• Maaltijden zijn allemaal geregeld. Uiteraard inclusief een drankje. 

Gedurende de dag zorgen wij ook voor koffie en/of thee.
• Doordat uw reisgenoten dezelfde interesses delen ontstaat er al snel een 

goede sfeer en ontstaan er interessante gesprekken.

Historizon ‘All-inclusive’ model:
In de prijs die u bij de reizen ziet staan zijn (tenzij anders vermeld) de volgende 
zaken inbegrepen:
• Alle hotelovernachtingen
• Alle kosten voor vervoer
• Alle maaltijden
• Alle entrees
• Alle koffie en thee
• Alle belastingen
• Alle gidsen
• Informatiepakket over het thema van de reis
Wat zit er niet bij de prijs inbegrepen?
• Souvenirs
• Consumpties die u nuttigt buiten het programma om, zoals een drankjes 

avonds aan de bar
• Reis en/of annuleringsverzekeringen

Langer blijven?
Wilt u graag uw reis verlengen en na de excursies enkele dagen langer blijven? 
Vraag naar de kosten en de mogelijkheden bij uw boeking.

Opstapplaatsen
Tenzij anders vermeld zijn de opstapplaatsen voor vliegreizen luchthaven 
Schiphol en voor busreizen P&R Westraven bij Utrecht. Op onze website 
vindt u meer gegevens over deze locatie en hoe u deze eenvoudig met de 
sneltram vanaf Utrecht CS kunt bereiken. Ook sturen wij, bij de informatie 
die u van ons krijgt na de boeking, een gedetailleerde reisbeschrijving mee.

Historizon dagtochten
Tijdens de dagtochten verzamelen 
we op een goed bereikbare plaats 
in de stad of streek waar het 
programma zal plaatsvinden. In 
vrijwel alle gevallen is dit een locatie 
in de buurt van een treinstation. 
Wanneer u zich voor een 
programma heeft ingeschreven, 
informeren wij u tijdig waar deze 
locatie is. 

Deskundige gidsen schetsen 
het verhaal en we bezoeken de 
relevante locaties die bij dit verhaal 
horen. Ook voor de dagtochten is 
van toepassing dat alle kosten 
voor koffie/thee, lunch, gidsen en 
vervoer tijdens het programma bij 
de prijs zijn inbegrepen.

Vervoerskosten OV
Tijdens enkele dagtochten wordt er 
voor verplaatsing gebruik gemaakt 
van het openbaar vervoer. In die 
gevallen zijn deze kosten niet in de 
prijs opgenomen in verband met 
alle uiteenlopende regelingen. U 
dient dan dus zelf over een geldig 
vervoersbewijs te beschikken. 

In de informatiebrief die u voor 
elke dagtocht krijgt toegestuurd 
staan alle details hierover vermeld.

Museumkaart voor dagtochten
In de prijs zijn entreeprijzen voor 
musea waar de Museumkaart, 
Rembrandtkaart of andere 
kortingskaarten van toepassing 
zijn niet meegenomen. De 
toegangsprijs wordt dan op de 
website apart aangegeven. 

Alle overige toegangen zijn wel in 
de prijs inbegrepen.
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Programma
op maat

Pakketreizen
Sommige van onze reizen lenen 
zich ook goed als een pakketreis. 
Hierbij regelen wij de hotels, het 
vervoer en eventuele toegangen 
en gaat u zonder zorgen zelf op reis. 

In dit Magazine vindt u hier meer 
informatie over en kijk op onze 
website voor meer informatie. 

Uitgebreide informatie vindt u via:
Telefoon: (+31) (0)88 63 60 200
Email:       info@historizon.nl
Website:  www.historizon.nl

Op social media geven we 
regelmatig verslag van reizen en 
dagtochten. Zoek op Historizon 
en volg ons om op de hoogte te 
blijven.

Programma op maat

Historische verenigingen
Voor verschillende stichtingen, verenigingen en vriendengroepen van musea 
organiseren wij dagtochten, meerdaagse excursies en langere reizen. De 
uitvoering hiervan verschilt per gezelschap. In veel gevallen organiseert 
Historizon alles, zowel de inhoud van het programma als de administratieve 
afhandeling. Maar ook is het mogelijk om als groep in één keer voor een 
bepaald programma te boeken. Wat uw wensen ook zijn, we gaan graag in 
gesprek en stellen dan met u het best denkbare programma samen. 
Wat zijn de voordelen voor uw vereniging:

U kunt putten uit de kennis van Historizon over locaties en thema’s
Uitvoering door een professionele organisatie
Eventueel verzorgen wij, zonder extra kosten, de administratieve 
afhandeling met deelnemers
Aansprakelijkheid ligt niet meer bij u

Symbolen
We introduceren in dit Magazine een aantal symbolen bij de reizen zodat u in 
één oogopslag enkele belangrijke kenmerken van de reis ziet. Hieronder ziet 
u waar welk symbool voor staat. 

Museum. Tijdens 
deze reis bezoeken 
we regelmatig een 
museum.

Paleizen, kastelen en 
landhuizen komen bij 
deze reis veel voor. 

Ruïnes en/of 
archeologische sites

Slagvelden 

Bezoek aan een grote 
stad is een essentieel 
onderdeel van deze reis 

Type vervoersmiddel

Vliegtuig   Trein      Schip      Bus

Natuur is een wezelijk 
onderdeel van deze reis

Tijdens deze reis 
bezoeken we regelmatig 
religieus erfgoed

De geschiedenis van 
de VOC speelt een 
belangrijke rol
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Graven van Holland
Bezoek Egmond-Binnen en de 
Adelbertusakker

Een dagtocht in Egmond-Binnen 
waarbij we ‘s morgens eerst een 
rondleiding krijgen in de Abdij van 
Egmond. We gebruiken de lunch 
vlakbij de Adelbertusakker aan de 
voet van de duinen. 
s’Middags wordt Egmond aan de 
Hoef bezocht waar de ruines van 
het slot van de heeren van Egmond 
staan.  

Datum: Zaterdag 1 juni 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch, 
gidsen, sommige toegangen

Dagtochten Historizon

Spionage in Den Haag
Met Edwin Ruis een middag over 
spionageactiviteiten

Den Haag heeft als 
regeringscentrum altijd een sterke 
aantrekkingskracht gehad op 
schimmige figuren uit de wereld 
van de internationale spionage. 
Doe mee met de Den Haag 
Spionagewandeling. En wandel 
samen met historicus Edwin Ruis 
door fraaie Haagsche buurten, waar 
weinig fraais werd uitgespookt.

Datum: Vrijdag 7 juni 2019
Prijs: € 19,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee en gids

Studiemiddag Gyana’s
Lodewijk Wagenaar in 
Tropenmuseum Amsterdam

Bij de reis die we dit 
najaar organiseren naar de 
Gyana’s organiseren we een 
studiemiddagdag over deze landen 
in het Tropenmuseum. Ook als 
u niet mee op reis gaat is dit een 
interessante middag. 

Lodewijk Wagenaar spreekt over 
de Europese invloeden op deze 
regio. 

Datum:  zaterdag 8 juni 2019
Prijs: € 12,50 p.p.
Inclusief: Koffie/thee en lezing

Rembrandt
350 jaar Rembrandt 
in Amsterdam

Deze dagtocht draait om Rembrandt 
van Rijn. We brengen een bezoek 
aan de overzichtstentoonstelling in 
het Rijksmuseum, waar we worden 
rondgeleid. 

Verder wandelt u door het 
Amsterdam van Rembrandt en 
bezoekt u het Rembrandthuis. 

Datum: zaterdag 8 juni 2019 
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Vaartocht Helena 1 
Van Rotterdam naar Dordrecht

Stap aan boord van de ‘Helena’, een 
varend monument. Dit historische 
zeilschip uit 1875 is het oudste, nog
zeilende binnenvaartschip van 
Nederland! We volgen deze dag 
de Nieuwe Maas en de Noord naar 
Dordrecht. Hier bezoeken we het 
Patriciërshuis.

Datum: Vrijdag 7 juni 2018
Prijs: € 89,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch
  vaartocht en gidsen 

Vaartocht Helena 2
Van Dordrecht naar Rotterdam

We vertrekken deze dag bij de 
Groothoofdspoort. De prachtige 
originele toegangspoort tot de stad. 
Hier wordt direct duidelijk dat je 
in de middeleeuwen hier de stad 
binnen kwam en onder de indruk 
diende te zijn.
Hiervandaan volgen we dan de 
historische route naar Rotterdam. 

Datum: Zaterdag 8 juni 2019
Prijs: € 89,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch
  vaartocht en gidsen 
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Joods Erfgoed
Dagtocht over synagogen 
op de Veluwe

Vanaf Amersfoort maken we een 
dagtocht via Harderwijk en Elburg. 
Hierbij bezoekt u verschillende 
voormalige synagogen en hoort 
u over het Joodse leven op de 
Veluwe.
In Elburg bezoeken we in de 
voormalige sjoel het museum. 

Datum: Zaterdag 22 juni 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Vervoer, koffie/thee, 
rondleidingen, gidsen en lunch

door heel Nederland

Middeleeuws Utrecht
Dagtocht met verrassend
bezoek onder het Domplein

Hernhutters
Bezoek de broedergemeente 
in Zeist

De geschiedenis van de 
Evangelische Broedergemeente 
begint in het kleine plaatsje 
Hernhut, tegenwoordig helemaal 
in het oosten van Duitsland en 
ontpopt zich tot een organisatie 
met wereldwijde vertakkingen.
Kom tijdens dit middagprogramma
alles te weten over deze beweging.
Dat doen we natuurlijk in Zeist.
Datum: Zaterdag 15 juni 2019
Prijs: € 25,- p.p.
Inclusief: koffie/thee, gids, 
rondleidingen en toegangen

Archipelbuurt
Een dagtocht in Den Haag over 
Louis Couperus en andere verhalen

Een wandeling door de 
Archipelbuurt van Den Haag met 
verhalen over Indië, De Tweede 
Wereldoorlog, architectuur, 
Louis Couperus en een 
Damesbibliotheek.
Het programma wordt onderbroken 
voor een lunch in een indisch 
restaurant en een bezoek aan het 
Louis Couperusmuseum. 
Datum: Vrijdag 5 juli 2019
Prijs: € 49,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Met historica Ina Bertsch maken 
we een prachtige wandeling door 
Utrecht waarbij u de middeleeuwse 
stad leert zien en herkennen. 
Vervolgens bezoeken we de 
opgravingen onder het Domplein 
en komen hier een heuse 
castellummuur tegen.

Datum: Zaterdag 8 juni 2019
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, entree
  en rondleiding

Den Bosch
Dagtocht over deze middeleeuwse 
stad en Jeroen Bosch

Op de schilderijen van Jeroen 
Bosch gebeurt altijd van alles. Leer 
de schilder en de stad van zijn tijd  
kennen. 

Een inleiding met muziek uit die 
tijd, een wandeling door de stad, 
een vaartocht en een bezoek aan 
het Jheronimus Bosch Art Center.

Datum: Vrijdag 14 juni 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

WO2 in Den Haag 
Dagtocht met Erik Stekelenburg 
over de residentie in WO2

Met Erik Stekelenburg maken we 
een dagtocht over de residentie 
in de meidagen van 1940. Hierbij 
beginnen we in Leiden bij het 
Haagse Schouw waarna we richting 
Den Haag reizen. 
‘s Middags verplaatsen we ons naar 
Ypenburg waar we het voormalige 
vliegveld bezoeken. 

Datum: Zaterdag 15 juni 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids
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Dagtochten Historizon

Amersfoort
Dagtocht over de middeleeuwse 
geschiedenis van Amersfoort

De dagtocht Middeleeuws 
Amersfoort start bij stadsmuseum 
Flehite waar u rondgeleid 
wordt langs de collectie die de 
geschiedenis van de stad laat zien. 

Met een gids maakt u een 
wandeling door de stad met de 
beroemde muurhuizen en ook 
zullen we een bezoek brengen aan 
de Waterpoort.

Datum: zaterdag 13 juli 2019
Prijs: € 49,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Acte van Verlatinghe
Middag over het beroemdste 
document uit onze geschiedenis

Professor Roos zal deze dag een 
verhandeling geven over misschien 
wel het belangrijkste document uit 
de Nederlandse geschiedenis. Het 
Plakkaat van Verlatinghe, ook wel 
de onafhankelijkheidsverklaring 
van Nederland genoemd. 
Uiteraard bekijken we ook het 
origineel in het Nationaal Archief.

Datum:  zaterdag 20 juli 2019
Prijs: € 19,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Als de Russen komen
Bezoek met Historizon de 
tentoonstelling in het NMM

De tentoonstelling ‘Als de 
Russen komen’ laat zien hoe de 
Nederlandse krijgsmacht zich 
voorbereidde op de dreiging uit 
het oosten. 
Bezoek met Historizon deze 
tentoonstelling en combineer dat 
met een bezoek aan de voormalige 
vliegbasis Soesterberg. 

Datum: zaterdag 17 augustus 2019 
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Varen over de Vecht
Buitenhuizen aan de Vecht met 
bezoek Nijenrode

Ook deze zomer organiseren 
we weer de klassieke vaartocht 
over de Vecht. We beginnen 
bij de voormalige buitenplaats 
Goudestein in Maarssen. Na 
een bezoek aan dit huis en het 
Vechtstreekmuseum varen we 
naar Nijenrode. Extra dit jaar is dat 
we ook Nyenrode zullen bezoeken. 
Datum: Zaterdag 27 juli 2018
Prijs: € 89,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch
  toegangen en gidsen 

Dagtocht Rotterdam
Stad aan de Maas

Van de tastbare herinneringen van 
de middeleeuwse stad tot aan de 
moderne architectuur die de skyline 
van de stad bepaald. Rotterdam 
bruist en dat maakt u mee tijdens 
deze dagtocht. 
We verbinden de Noord- en de 
Zuidoever en horen dat hier 
compleet andere verhalen liggen. 

Datum: Zaterdag 3 augustus 2019
Prijs: € 49,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch, gids en
sommige toegangen

Middag Bronbeek
Programma over KNIL en 
koloniale geschiedenis

Een programma over het 
Koninklijk Nederlands Indisch 
Leger. Het programma begint 
met een rondleiding door het 
museum Bronbeek. Daarna wordt 
u rondgeleid over het landgoed 
Bronbeek, waarbij u langs 
verschillende gedenktekens en 
monumenten loopt. 

Datum: Zaterdag 6 juli 2019
Prijs: € 19,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee en gids
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door heel Nederland

Antwerpen
16e eeuwse Vlaamse ondernemer 
Gilbert van Schoonbeke

Brielle
De beginjaren van de 
Tachtigjarige Oorlog 

De Brielse geschiedenis is natuurlijk 
onvermijdelijk verbonden aan 
dat belangrijk moment op 1 april 
1572 toen watergeuzen de stad 
innamen. In het museum van de 
stad zien we dit verhaal. 
We combineren dat met een 
wandeling door het historische 
centrum en een bezoek aan de 
Martelarenkerk.

Datum: Zaterdag 7 sept. 2019
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: koffie/thee, lunch, gids, 
rondleidingen en toegangen

Deze dagtocht naar Antwerpen 
staat stil bij een beeldbepalende 
handelaar uit de zestiende eeuw. 
Met een handelsnetwerk dat zich 
wijd uitstrekt, was Gilbert van 
Schoonbeke een belangrijk figuur 
voor de stad. Gebouwen die hij 
liet bouwen staan er nog steeds 
en zijn brouwerijen betekende een 
belangrijke economische impuls. 

Datum: Zaterdag 24 augustus 2019
Prijs: € 89,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, entree
  en rondleiding

Varen over de Vecht
Molens langs de Vecht

In het Vechtstreekmuseum 
Maarssen is een tentoonstelling te 
zien over molens aan de Vecht. 

Centraal tijdens deze dagtocht 
staat de ontwikkeling van molens 
langs de Vecht, dat combineren we 
met een vaartocht en een bezoek 
aan een nog werkende molen. 

Datum: Zaterdag 31 augustus 2019
Prijs: € 79,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

75 jaar bevrijding
Vanaf september 2019 beginnen we met een serie dagtochten waarbij we de bevrijding van Nederland in 1944 en ‘45 
volgen. Over de Slag om de Schelde, bevrijding van Limburg, Market Garden en meer dagtchten. 

Slag om de Schelde
Op zaterdag 31 augustus beginnen 
in Zeeland de herdenkings-
activiteiten voor 75 jaar bevrijding. 

Historizon sluit bij deze gelegenheid 
aan met een programma over de 
Slag om de Schelde in Zeeland en 
Vlaanderen.

Datum: Zaterdag 31 augustus 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Waaloversteek
We volgen deze dag de opmars 
van de Britse grondtroepen en 
het Amerikaanse 82e en 101e 
luchtlandingsleger dat tot doel 
had de bruggen over de Maas en 
de Waal te veroveren tijdens de 
operatie Market Garden

Datum: Zaterdag 14 sept. 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Oosterbeek en Arnhem
Al een aantal jaren organiseren 
we een dagtocht in Arnhem en 
Oosterbeek over de felle gevechten 
in september 1944. 
Vanaf de Ginkelse heide volgen 
we de opmars richting Arnhem en 
staan stil bij het verdedigen van de 
perimeter rond Oosterbeek.

Datum: Zaterdag 28 sept. 2019
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids
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Dag 2, Lübeck
Deze dag reizen we naar de 
hoofdstad van de Hanze, waar 
de meeste Hanzedagen werden 
gehouden. We maken een 
stadswandeling door het na de 
verwoestingen van de Tweede 
Wereldoorlog gewetensvol 
gerestaureerde historische 
centrum, bewonderen het 
unieke Rathaus en bezichtigen de 
Holsentor. Ook bezoeken we het 
Europese Hanzemuseum.

Dag 3, Rostock en Greifswald
Op woensdag volgen we de 
Oostzeekust naar Rostock. Ook 
daar vinden we de baksteengotiek 
uit de Hanzetijd. Daarna reizen we 
eerst naar Stralsund, als Hanzestad 
bekend van de Stralsunder Friede 
en samen met Wismar bestempeld 
als werelderfgoed. In de loop van 
de middag vertrekken we naar het 
eindpunt van vandaag: Greifswald. 

Reisinformatie

Datum:     16 t/m 21 september 2019
Vertrek:     Utrecht P&R Westraven
Reisleider: Dick de Boer
Prijs:     2-pers.kamer € 1.190,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.290,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen, 
informatiepakket en gidsen 
inbegrepen.

Bremer stadmuzikanten

Baksteengotiek in Wismar

Duitse
Hanzesteden

Een zesdaagse reis met
Prof. Dr. Dick E.H. de Boer 
naar Duitse Hanzesteden 

Dag 5, naar Paderborn
We bezoeken Braunschweig. 
Vandaar rijden we via Hameln, 
de stad van de rattenvanger, naar 
Paderborn. Door die unieke ligging 
was Paderborn al lang voor haar 
Hanzetijd een knooppunt. 

Dag 6, Soest
We volgen op onze thuisreis de 
grote handelsweg van oost naar 
west. Soest werd beroemd door 
Hanze en Heksenprocessen.

Het middeleeuwse Hanze was een 
verbond van steden en handelaren 
die door samenwerking probeerden 
hun handel te beschermen.

Een uitgebreid netwerk van 
handelswegen verbond de steden. 
En dan heb je natuurlijk nog de 
pelgrimsroutes. Er waren heel wat 
verplaatsingen in de middeleeuwen 
waardoor kennis zich over Europa 
verspreidde.

Tijdens deze reis gaan we dit zien 
door bijvoorbeeld te kijken naar de 
Baksteengotiek die zo kenmerkend 
was voor het gebied van de Hanze. 
We zullen zien hoe kunst in allerlei 
vormen zich op de vleugels van de 
Hanze verbreidde. We bezoeken 
verrassende, minder bekende 
Hanzesteden en ook enkele 
bekende pareltjes.

Een charmante kleine stad die 
verrassend genoeg de op één na 
oudste Hanzeuniversiteit (1456) 
binnen haar muren kreeg.

Dag 4, Hanze en hostiewonder
We volgen de oude Hanze-
landwegen naar Anklam waar 
de monumentale Steintor aan 
de Hanzetijd herinnert. Vandaar 
gaat de reis naar Havelberg, een 
piepklein knooppunt voor hout- 
en graanhandel in de land-Hanze. 
Dan naar het vlakbij gelegen 
Wilsnack: hèt middeleeuwse 
bedevaartcentrum van Noord-
Duitsland. In 1383 vond daar 
een hostiewonder plaats wat de 
Nicolaïkirche ter plaatse tot het 
‘Santiago van het noorden’ maakte. 

Dag 1, Osnabrück en Lüneburg
De eerste dag reizen we 
via Osnabrück, met de 
indrukwekkende Petersdom, naar 
Lüneburg. De zoutmijnen brachten 
hier welvaart die zich vooral in 
het prachtige stadhuisje laat zien. 
Lüneburger zout vormde hèt 
alternatief voor het zeezout uit de 
Baai van Bourgneuf.
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Op visite 
bij de 

Friese Adel
Korte reis langs Staten en Stinzen 

met Bearn Bilker, kenner van 
adelijke huizen bij uitstek. 

Onze driedaagse reis volgt de sporen van de Friese adel. Wij zijn als het ware 
bij hen op visite. We nemen een (brutaal) kijkje achter de schermen. Deze 
reis staat in het teken van de oude Friese adel van toen, maar ook van nu. 
Wat is er te zien, wat is er te ervaren en wat kunnen we er van leren?

Prachtige verhalen worden afgewisseld  met anekdotes, met romantische 
liefdesgeschiedenissen, maar ook met verhalen waarin geweld en rampen 
voor komen. Centraal staat natuurlijk het bezoek aan enkele states, ooit 
behorend aan de adel, of nog steeds aan de Friese families, die zo’n groot 
stempel op hun omgeving hebben gedrukt.

We verblijven in Leeuwarden. Dat kan niet anders. Het was de hofstad van 
de Friese Nassaus, maar ook de hoofdstad van de Friese adellijke families, 
waar ze allemaal hun winterverblijf hadden, hun zogenaamde stadshuizen. In 
het voorjaar, in de zomer en in de vroege herfst waren ze op hun states, hun 
landelijke buitenplaatsen. 

Dag 1, Leeuwarden
Aankomst in de loop van de 
middag in Leeuwarden, in het 
Stadhouderlijk Hof. 
Na het avondeten vertelt Bearn 
Bilker over het ontstaan van de 
Friese adel.

Dag 2, Staten
Vandaag verkennen we Noordoost-
Friesland met zijn vele states en 
stinzen. We bekijken de authentiek 
ingerichte Dekemastate van (eens) 
de familie Van Wageningen. 
We bekijken de kerk van 
Hegebeintum op de hoogste terp 
van Friesland, met de rouwborden 
van de adel. 

‘s Middags bezoeken we de 
Fogelsanghstate in Veenklooster. 
De meest authentieke state van 
Friesland. Na het avondeten: Bearn 
Bilker vertelt over de Nassaus in 
het Stadhouderlijk hof

Dag 3, Friese Nassaus
We beginnen in het Stadhouderlijk 
Hof en volgen een route langs de 
Stadshuizen van de Friese adel. 
Natuurlijk komt daarbij ook de 
stadhouderlijke familie aan de 
orde: de Nassaus. Zij drukten een 
zwaar stempel op het leven van de 
elites. 
Na de lunch vertrekken we naar 
Marsum, waar we het Poptaslot, 

Reisinformatie

Datum:      7 t/m 10 oktober 2019
Vertrek:      Leeuwarden
Reisleider: Bearn Billker
Prijs:     2-pers.kamer € 675,- p.p.
     1-pers.kamer € 795,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

of ook wel Heringastate genoemd 
bezoeken Een origineel en 
authentiek slot. 
Ook bezoeken we Franeker, de stad 
waar ooit de meeste stinzen en 
staten stonden en waar nog een en 
ander zichtbaar is. 

Dag 4, Epemastate
We bezoeken Epemastate, 
Jonkheer Tjalling van Eysinga heet 
ons daar van harte welkom.
‘s Middags zijn we te gast op Klein  
Jagtlust, Oranjewoud, daar vertelt 
kunsthistorica Mevr. Rita Radetzky 
over de historie van Oranjewoud.

Dekemastate Grote Kerk, Leeuwarden Borden van de Friese Adel
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Breughel in 
Vlaanderen

In 2019 vieren Brussel en Vlaanderen het leven en de tijd van Pieter Bruegel de 
Oude. De aanleiding hiervoor is de 450e verjaardag van zijn overlijden. Deze 
uitzonderlijke kunstenaar schilderde een uniek oevre bij elkaar. Er worden 
in de komende maanden verschillende tentoonstellingen en activiteiten 
georganiseerd om zijn werk opnieuw over het voetlicht te brengen. 

Bruegel, ook wel bekend als Boeren-Bruegel, werd waarschijnlijk tussen 1525 
en 1530 geboren. Waar zijn wieg precies gestaan heeft is onbekend, maar 
men vermoedt dat het ergens in Brabant geweest moet zijn. Hij is op latere 
leeftijd getrouwd met Mayke, de dochter van zijn leermeester Pieter Coecke 
van Aelst. Samen kregen zij twee zonen en een dochter.

Wanneer u hem in een tijdsbeeld wilt plaatsen, dan past hij tussen Jheronimus 
Bosch (ca. 75 jaar ouder) en Rubens (ca. 50 jaar jonger). De zestiende eeuw 
was een tijd van onrust en godsdienstoorlogen, van onderdrukking door de 
Spanjaarden en onafhankelijkheidsstreven in de Nederlanden. Dat valt te 
merken in het werk van Bruegel. Hij staat zeker niet aan de kant van het 
katholieke Spanje, maar kiest ook niet onvoorwaardelijk voor de protestantse 
opstandelingen.
Er zijn ongeveer 45 schilderijen en 65 tekeningen van hem bewaard gebleven. 

Deze driedaagse reis neemt u mee naar Antwerpen, Brussel en Sint-Anna-
Pede. We bezoeken tentoonstellingen en musea die gewijd zijn aan deze 
beroemde schilder.

Reisinformatie

Datum:      28 t/m 30 november 2019
Vertrek:      Utrecht P&R Westraven
Prijs:     2-pers.kamer € 590,- p.p.
     1-pers.kamer € 645,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

Pieter Breughel de Oudere

Reis op hoofdlijnen

Dag 1 – Antwerpen
In het centrum van Antwerpen 
maken we een Pieter-Bruegel-
wandeling onder leiding van een 
gids. We bezoeken een aantal 
plaatsen die in verband gebracht 
zullen worden met zijn werk, 
invloed en tijd:
• De markt en de kathedraal
• Nieuwe Beurs en 

Twaalfmaandenstraat
• Rockoxhuis
• Rubenshuis
• Sint-Jorispoort
• Museum Plantin-Moretus   

Stedelijk Prentenkabinet

• Museum Maagdenhuis
• Museum Mayer van den 

Bergh

U overnacht in de buurt van 
Brussel

Dag 2 – Brussel
We beginnen deze dag bij de grote 
Bruegeltentoonstelling bij het 
Jubelpark. Daarna gaan we naar 
de Kerk van Onze Lieve Vrouwe 
Ter Kapelle waar hij begraven 
is en zijn standbeeld staat. Ook 
doen we nog een stadswandeling 
in de wijk Marollen in Brussel.

Dag 3 – Sint-Anna-Pede
Ter afsluiting van deze reis brengen 
we een bezoek aan Sint-Anna-
Pede. Hier bekijken we het kerkje 
dat afgebeeld is op het schilderij 
“De Parabel der Blinden”. Ook 
bezoeken we het Openlucht 
Bruegelmuseum.

De Dulle Griet
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Reis naar
Spanje

Dag 1, Madrid
We vliegen met een rechtstreekse 
vlucht van Amsterdam naar 
Madrid. 

Dag 2, Prado
Wie Madrid bezoekt moet naar het 
Prado. Daarnaast organiseren we 
een wandeling door de oude stad. 

Dag 3, Toledo
Vandaag reizen we naar Toledo. De 
stad heeft een rijke geschiedenis 
en cultuur. In de stad is joods, 
islamitisch en christelijk cultureel 
erfgoed terug te vinden 

Dag 4, Yuste
We vervolgen de reis naar het 
westen naar het klooster Yuste, 
de laatste verblijfplaats van Keizer 
Karel V. De dag eindigen we in 
Salamanca. 

Dag 5, Segovia
De volgende bestemming is 
Segovia. Het hooggelegen deel 
van deze stad is geheel ommuurd 
en herbergd tal van Romeinse en 
Middeleeuwse monumenten. 

Dag 6, Escorial
We verlaten Segovia en reizen 
naar het Escorial, het immense 
abdijcomplex van Philips II van 
Spanje. 

Een reis door het Spanje van de  
vijftiende en zestiende eeuw over  de 

Reconquista, keizer Karel V en een 
bezoek aan het Escorial 

Reisinformatie

Datum:     7 t/m 12 oktober 2019
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider: Ana Garcia
Prijs:     2-pers.kamer € 1.590,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.740,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen, gidsen inbegrepen.

Toledo

Gotische kathedraal Segovia

Over het koninkrijk Castilië, in het hart van Spanje, regeerde tegen het einde
van de vijftiende eeuw het katholieke koningspaar Ferdinand en Isabella. 
Tijdens hun regeerperiode werden de Moren definitief van het Iberisch 
schiereiland verdreven, zeilde Christopher Columbus de Atlantische oceaan 
over en brak voor Spanje de Gouden Eeuw aan. De wereldmacht, waar de zon 
niet onderging, gaf ook ruimte aan de ontwikkeling van muziek, architectuur 
en schilderkunst. 

Tijdens deze reis bezoeken we Madrid, Toledo, het klooster Yuste, het Escorial 
en de prachtige stad Segovia. Een bijzondere reis met prachtige bezoeken die 
al een aantal jaren uitstekende recensies krijgt van onze gasten. 

Het koninkrijk Castilië

Segovia

Keizer Karel V
Een belangrijk figuur tijdens deze reis is Karel V. Na zijn troonsafstand 
op 25 oktober 1555 in Brussel trok hij zich terug in Spanje. Tegen de 
zijmuur van het klooster bij Yuste liet hij een riante villa bouwen waar 
hij zijn tijd doorbracht met mijmeren en vissen vanaf het balkon van 
zijn werkkamer. Of met zijn verzameling uurwerken, waaronder enkele 
van de befaamde Italiaanse klokkenmaker Gianello Torriani. 
Slechts enkele jaren heeft Karel van deze rust kunnen genieten. In 1558 
overleed hij. In zijn hele voormalige wereldrijk, tot Mexico aan toe, 
werden herdenkingsmissen georganiseerd. 



14

Een reis over zeeslagen in de zeventiende eeuw valt grofweg op te delen in 
twee periodes. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd er gevochten 
tegen Spaanse Armada’s en invasiepogingen in voornamelijk Zeeland. 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw hebben we de drie Engels-
Nederlandse oorlogen die voor een belangrijk deel op zee werden 
uitgevochten. 
We maken deze reis in september en dan is het meest verstandig om de reis 
van Engeland af naar Nederland te maken. 

Luc Panhuysen, de bekende historicus die al veel schreef over de zeventiende 
eeuw, gaat deze reis begeleiden. 

Reisinformatie

Datum:     23 t/m 28 september 2019
Vertrek:     Den Haag
Reisleider: Luc Panhuysen
Prijs: 2-persoonshut: € 1.950,- p.p.
 1-persoonshut: € 2.295,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vaartocht, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen, gidsen inbegrepen.

Het kielzog
van Tromp 
en De Ruyter
Vaar met het tallship ‘Oosterschelde’ 
van Chatham naar Vlissingen met aan 
boord historicus Luc Panhuysen

Dag 1, naar Engeland
Afhankelijk van groepsgroottte 
verplaatsen we ons per trein of per 
bus naar Londen. In de loop van de 
dag arriveren we in Londen waar 
we een aantal nachten blijven. 

Dag 2, Greenwich
’s Morgens reizen we naar 
Greenwich bij Londen voor 
een uitgebreid bezoek aan het 
Maritiem Museum. We brengen 
nog wat tijd door in Greenwich 
voor onder andere een bezoek aan 
de nulmeridiaan in het park. 

Dag 3, Chatham
Met een bezoek aan de Royal 
Historic Dockyards in Chatham zien 
we de Engelse maritieme historie. 
We nemen ruim de tijd om dit 
uitgebreide complex te bezoeken. 
’s Middags bezoeken we Upnor 
Castle aan de overkant van de 
Medway.

Dag 4, van Ramsgate 
naar Zeebrugge
We schepen ons deze dag bij 
Ramsgate in en stappen aan boord 
van ‘De Oosterschelde’. Deze 
zeewaardige driemastschoener 
stamt uit 1917 en heeft dienst 
gedaan als zeilend vrachtschip. 
Door haar fraaie lijnen, de 
imposante tuigage en perfecte 
restauratie dwingt het schip 
respect af. 

We steken het kanaal over naar 
de Belgische kust. Ten zuiden van 
Ramsgate ligt ‘the Downs’, of in 
het Nederlands ‘Duins’. In deze 
beschutte baai vonden zeilschepen 
een veilige ankerplaats tegen 
westerstormen maar het was 
ook het decor van de vernietiging 
van de Tweede Spaanse Armada 
door een vloot onder leiding van 
Maarten Harpertszoon Tromp.

Dag 5, naar Vlissingen
’s Morgens maken we een excursie 
naar Sluis. Dit vestingstadje 
speelde een belangrijke rol in het 
eerste decennium van de 17e 
eeuw in de Tachtigjarige Oorlog. Zo 
vond er in 1603 de Zeeslag bij Sluis 
plaats tussen Spaanse en Staatse 
galleischepen. 
Rond de middag schepen we weer Rivier Medway

De Spaanse Armada

in op de Oosterschelde en varen 
naar Vlissingen

Dag 6, Vlissingen
We bezoeken het MuZEEum in 
Vlissingen waar veel maritieme 
historie te vinden is en uiteraard 
ook veel aandacht is voor Michiel 
de Ruyter.
In de loop van de dag brengt een 
bus ons via de Zeeuwse eilanden 
naar Den Haag waar we de reis 
afsluiten. 
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De Vrouw Dina
De kiel van zeetjalk De Vrouw Dina 
werd gelegd in 1897. Vanaf haar 
vroegste jeugd bracht de schipper 
Simi Koornstra haar vakanties en 
weekenden door aan boord van 
dit schip, toen nog ‘De Onrust’ 
genaamd. In 2003 werd het schip in 
vervallen staat teruggevonden en 
met vereende krachten in twee jaar 
tijd gerenoveerd naar de huidige 
staat.

Reisinformatie

Datum:     24 t/m 28 juni 2019
     5 t/m 9 augustus 2019
Vertrek:     Harlingen
Reisleiders: Diverse lokale gidsen en 
        Dr. Anne Doedens.
Prijs:     2-pers.kamer € 795,- p.p.
     1-pers.kamer € 945,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vaartocht, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen, gidsen inbegrepen.

Zuiderzee 
cruise

Een bijzondere cruise langs 
Friesland, Waddeneilanden en de 

kop van Noord-Holland. 

Dag 1, Vlieland
De eerste dag vertrekken we 
vanuit Harlingen. We steken de 
Waddenzee over voor een eerste 
bezoek aan het eiland Vlieland. Het 
Tromp’s Huis en de Nicolaaskerk 
herinneren aan kapiteins uit de 
zeventiende eeuw die hier van hun 
pensioen genoten.
In het Noordwester Wadden-
centrum komt u meer te weten 
over het unieke karakter van de 
streek.
‘s Avonds varen we naar 
Terschelling waar het schip voor de 
nacht blijft liggen.

Dag 2, Terschelling
Tijdens de ochtend in West-
Terschelling komt u veel te weten 
over de ramp die hier in 1666 plaats
vond. Daarnaast is er in het 
Museum ’t Behouden Huys ook 
aandacht voor de overwintering op 
Nova Zembla.
‘s Middags trekken we over het 
eiland waarbij het jutten aandacht 
krijgt. ‘s Avonds proberen we wat 
te spelevaren op het Wad.

Dag 3, Harlingen
We steken de Waddenzee over 
en volgen de vaargeul. Als we 
aankomen in Harlingen brengen 
we hier een tweetal interessante 
bezoeken. Eerst gaan we naar 
de scheepswerf waar het 
expeditieschip van Willem Barentsz 
wordt nagebouwd. Hier komt u 
veel te weten over de historische 

scheepsbouw van zeilschepen en 
de reis van Willem Barentsz. 
Ook brengen we een bezoek 
aan de Harlinger Aardewerk & 
Tegelfabriek waar u ziet hoe op 
ambachtelijke wijze tegels worden 
gemaakt. 

Dag 4, Afsluitdijk
We zijn afhankelijk van de wind 
maar willen deze dag proberen 
zoveel mogelijk zeilend naar de 
overkant te varen. Op de dag zelf 
zullen we dan moeten bepalen of 
dit het beste ten noorden of ten 
zuiden van de Afsluitdijk kan. In 
de loop van de dag arriveren we In 
Den Oever. 

Dag 5, Wieringen
’s Morgens brengen we een 
bezoek aan het eilandmuseum Jan 
Lont waar veel te zien is over de 
Wieringer cultuur. 
’s Middags hijsen we de zeilen voor 
de laatste etappe naar Den Helder.
Hier zijn goede verbindingen met 
de rest van Nederland om weer 
thuis te komen.

Vlieland

Ook dit jaar komen we weer met een variant op de Zuiderzeecruise die 
we al een aantal jaren organiseren. Het schip dat we voor dit jaar hebben 
vastgelegd is de tjalk De Vrouw Dina. 

Dit jaar maken we een reis die vertrekt uit Harlingen en via de eilanden 
Vlieland en Terschelling uitkomt op het voormalige eiland Wieringen. 
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Sint 
Petersburg

Een zesdaagse reis naar Sint
Petersburg over de revolutie van
1917, bezoek aan de Hermitage en
een uitstapje naar Peterhof.

Dag 1
We vliegen vanuit Amsterdam 
rechtstreeks naar Sint Petersburg 
en arriveren daar in de middag.
In het hotel verzorgen we een 
presentatie over de geschiedenis 
van Sint Petersburg en de relatie 
met Nederland.  Verder bespreken 
we wat u deze dagen gaat zien en 
beleven.

Dag 2
Deze dag maakt u kennis met 
Sint Petersburg door middel van 
een stadswandeling met een 
deskundige gids.
We bezoeken het Petrus en 
Paulusfort aan de noordoever van 
de Neva, het Peter de Grotehuis en 
de Kunstkammer.

Dag 3
Een echte revolutie-dag die we 
beginnen met een bezoek aan de 
kruiser Aurora. Vanaf dit schip 
werd het signaal gegeven voor het 
begin van de Oktoberrevolutie.
In het Museum van de politieke 
geschiedenis van Rusland zien we 
de invloed van de revoluties van 
1917 op het leven in Rusland.
’s Middags bekijken we het 
Marsveld en het Smolny instituut 
voor adellijke dames.

Bezoek aan de Hermitage

Dag 4
We gebruiken deze dag om 
een aantal hoogtepunten van 
Sint Petersburg te bekijken. We 
bezoeken ook de Nederlandse kerk 
met daarbij een klein museum over 
de Nederlandse relatie met Sint 
Petersburg.
’s Middags bezoeken we het 
indrukwekkende Peterhof, dat aan 
de Finse golf ligt. Het Russische 
Versailles, gebouwd door Peter de 
Grote. 

Dag 5
De hele dag hebben we ingeruimd 
voor een bezoek aan de Hermitage.
’s Morgens organiseren we hier een
rondleiding en ’s middags kunt u op
eigen gelegenheid rondkijken.

Dag 6
We maken een excursie buiten Sint
Petersburg naar het Gatsjinapaleis. 
Deze zomerresidentie van de tsaren 
laat de enorme rijkdom zien.
In de loop van de middag rijden we
naar het vliegveld voor de vlucht 
terug naar Amsterdam.

Waarom met Historizon naar Sint 
Petersburg?

Visum en de aanvraag is bij 
de prijs inbegrepen
Deskundige lokale 
Nederlandstalige gidsen
Geen onverwachte kosten
Gevarieerd programma met 
unieke onderdelen

prachtige facades

Reisinformatie

Datum:     9 t/m 14 september 2019
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider:Elena Nikolaevna Makarova
Prijs:     2-pers.kamer € 1.495,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.645,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn kosten 
voor visum, vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen, gidsen inbegrepen.

De revolutie die in februari 1917 in Sint Petersburg uitbrak, luidde het begin 
in van de Russische revolutie. Een omwenteling die de verhoudingen in de 
wereld op zijn kop zette. Tsaar Nicholas II werd gedwongen af te treden en 
aan de dynastie van de Romanovs kwam hiermee een einde.
Maar er is in Sint Petersburg nog veel meer te zien. Tsaar Peter de Grote stichtte 
in 1703 Sint Petersburg ter vervanging van de oude Hanzestad Novgorod. 
Daarom heeft de stad zo’n veertig grachten naar Nederlands model. De 
architectuur en kunstschatten die deze stad rijk is, zijn overweldigend en 
deze reis geeft alle gelegenheid om daarvan veel te zien.
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Sporen van
de Grande 
Armee

Reisinformatie

Datum:     2 t/m 14 september 2019 
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider: Willem Oosterbeek
Prijs:     2-pers.kamer € 2.495,- p.p.
     1-pers.kamer € 2.625,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor visa, vliegtickets, 
vervoer, overnachtingen, maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

Een dertiendaagse veldtocht van 
Litouwen via Wit-Rusland naar 
Moskou. 

Dag 1 t/m 3, Litouwen
De reis begint in Litouwen bij de 
stad Vilnius, net als Napoleon 
destijds deed. Hier verzamelde hij 
zijn legers voor de grote tocht. 
We bezoeken de stad Kaunas dat 
een mooi historisch centrum heeft 
en waar de feitelijke invasie in 
Rusland begon. 
Ook gaan we langs bij het kasteel 
Trakai, prachtig gelegen op een 
eiland in het Galvė-meer.

Dag 4 t/m 7, Wit-Rusland
Het tweede deel van de reis 
verblijven we in Wit-Rusland. In 
de hoofdstad Minsk bezoeken we 
het Nationale Kunstmuseum met 
werken van vermaarde Russische, 
Wit-Russische en Europese 
schilders. En we bezoeken het 
Groot Patriottisch Museum. Deze 
bekende instelling opende zijn 

deuren reeds in 1944 en bracht 
als eerste museum ter wereld de 
gruwelijkheden van de Tweede 
Wereldoorlog in beeld.
Verder bezoeken we Kathlyn 
en natuurlijk de plek waar de 
overtocht over de Berezina plaats 
vond. 

Dag 8 t/m 13, Naar Moskou!
Vanaf Smolensk reizen we per trein 
door de uitgestrekte Russische 
bossen naar Moskou.  Uiteraard 
bezoeken we in Moskou het 

Kasteel Trakai

Rode Plein en het Kremlin met 
de schatkamer, de Klokkentoren 
van Ivan de Grote. Ook maken we 
een excursie naar het slagveld van 
Borodino ten westen van Moskou 
waar monumenten herinneren 
aan dit belangrijke moment in de 

Russische geschiedenis. Er is tijd 
om nog wat in Moskou rond te 
kijken en bijvoorbeeld een bezoek 
te brengen aan GOeM Warenhuis.

Berezina

Willem Oosterbeek
Willem 
Oosterbeek 
schreef het boekje 
‘Naar Moskou! 
Naar Moskou!’
Memoires van een 
officier uit de lage 
landen in het leger van Napoleon. 
Hij zal de reis begeleiden.

In september 2019 organiseren we een reis over de veldtocht van Napoleon 
naar Rusland. Tegenwoordig is dat een reis door drie landen, Litouwen, Wit-
Rusland en Rusland. We ondernemen dit avontuur met Willem Oosterbeek, 
die een boekje uitbracht waarin hij de memoires van een deelnemende 
Nederlandse officier beschrijft. 

Uiteraard gaat zo’n reis over meer dan alleen Napoleon. In de steden Vilnius, 
Minsk en Moskou is veel cultuur en geschiedenis te vinden. Kathedralen met 
oosterse architectuur, monumenten over de Tweede Wereldoorlog in Wit-
Rusland en de kunstenaar Marc Chagall in Vitebsk zijn onderwerpen die we 
deze reis ook tegen komen. 
Maar het einddoel is hetzelfde als Napoleon: Moskou! 
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Le wagon des armistices

Reisinformatie

Datum:     15 t/m 19 oktober 2019
Vertrek:     Utrecht
Reisleider: Marcel Nonhebel
Prijs:     2-pers.kamer € 995,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.095,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

Reis op hoofdlijnen:

Dag 1, dapper België
We bezoeken deze eerste dag de 
Westhoek van Vlaanderen. We 
bezoeken de heuvels rondom de 
Iepersaillant  en het Flanders Field 
Museum. ’s Avonds wonen we 
bij de Menenpoort de dagelijkse 
ceremonie bij voor de slachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog. 

Dag 2, de wereld in oorlog
Bij Vimy Ridge vinden we de 
herinneringen aan de Canadezen 
die hier vochten.  Verder naar 
het zuiden komen we Britse, 
Ierse, Newfoundlandse en Zuid-
Afrikaanse monumenten tegen.  
We overnachten in Péronne. 

Dag 3, van wapenstilstand 
naar vrede
Op weg naar Versailles stuiten we 
in de bossen van Compiègne op 
een treinwagon. 
’s Middags bezoeken we het paleis 

van Versailles. Vooral de Spiegelzaal 
waar de vrede getekend werd zal 
onze aandacht trekken. 

Dag 4, het wonder van de Marne
Net als de taxi’s en bussen die in 
september 1914 in allerijl troepen 
uit Parijs naar de Marne moesten 
brengen haasten we ons Parijs 
voorbij richting Château-Thierry. 

Dag 5, verzet en vluchtelingen
Terug door België besteden we 
aandacht aan verzetsgroepen die 
in bezet België actief waren.

Op 11 november 1918 om 11 uur ‘s morgens eindigde de jaren durende 
Wereldoorlog in een wapenstilstand. De schattingen lopen uiteen, maar meer 
dan negen miljoen soldaten waren in ruim vier jaar gesneuveld, miljoenen 
andere waren gewond geraakt en velen invalide geworden.

Na deze wapenstilstand moest er gezocht worden naar vrede. De Amerikaanse 
president Woodrow Wilson kwam met een veertienpuntenplan. Een 
vredesakkoord dat moest leiden tot een duurzame vrede. Met de uitspraak 
‘Peace without victory’ zou het voor alle partijen aanvaardbaar moeten 
zijn. Het plan haalde het op de meeste punten niet en met de voorwaarden 
die aan Duitsland werden opgelegd werd de kiem gelegd voor een nieuwe 
oorlog. Nog massaler, nog globaler en met nog hogere dodencijfers. 
Een uitkomst van de onderhandelingen was wel de oprichting van de 
Volkerenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. Voor dit initiatief  
ontving Wilson dat jaar de Nobelprijs voor de Vrede. 

Honderd jaar na deze vrede organiseren we een reis door België en Frankrijk. 
We zien de slagvelden, begraafplaatsen van allerlei nationaliteiten, we zien 
de wagon waar de wapenstilstand werd gesloten en bezoeken de Spiegelzaal 
van Versailles. Het laat zien waarom deze oorlog in België, Frankrijk en Groot 
Brittannië nog steeds wordt aangeduid met de term de ‘Grote Oorlog’. 

Met al deze elementen geeft deze reis een bijzonder totaaloverzicht van de 
Eerste Wereldoorlog. 

100 jaar ‘Grote Oorlog’

Spiegelzaal Versailles

Reis WO1
Versailles
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Konings-
trilogie met 

Jeroen Koch

Jeroen Koch is 
historicus en 
houdt zich bezig 
met politieke 
en intellectuele 
geschiedenis
vanaf de
verlichting. Hij is verbonden aan de 
Universiteit Utrecht waar hij ook 
doceert.

In 2013, verzorgde hij de biografie 
van Willem I in het kader van de 
Koningsbiografiën. Later verscheen 

het boek Oranje 
in revolutie 
en oorlog. 
Een Europese 
geschiedenis, 
1772-1890, wat 
een synthese 
is van de 
drie Konings-
biografiën.

Dag 1, België
De reis vertrekt uit Den Haag en 
we maken een eerste korte stop 
in Naaldwijk. De huidige koning 
draagt nog steeds de titel heer van 
Naaldwijk. 
Vervolgens reizen we door naar 
Gent. De bloeiperiode in deze stad 
tijdens Willem I maakte van Gent 
een centrum voor orangisten na 
1830. We overnachten in Brussel

Dag 2, Waterloo en Leuven
We reizen van Quatre Bras en 
Waterloo naar Leuven waar we in 
het Collegium Philosophicum de 
kerkpolitiek van Willem I zien. 

Dag 3, Vianden en de Dillenburg
We bezoeken het prachtige kasteel 
van Vianden in Luxemburg en 
reizen dan naar het stamslot van 
de Nassau’s de Dillenburg.
 
Dag 4, Fulda
We verplaatsen ons naar Fulda. 
Het vorstendom dat Willem I van 
Napoleon kreeg toebedeeld. We 
bezoeken hier onder andere het 
voormalige stadsslot. 

Dag 5, Tilburg
Terug in Nederland bezoeken we 
het paleis in Tilburg dat Willem II liet 
bouwen. ‘s Middags bezoeken we 
het Aardhuis op het Kroondomein 
het Loo op de Veluwe dat stamt uit 
de tijd van Willem III. 

Reisinformatie

Datum:      5 t/m 9 november 2019
Vertrek:      10:00 uur Den Haag CS
Reisleider: Dr. Jeroen Koch
Prijs:     2-pers.kamer € 1.090,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.190,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

De leeuw van Waterloo Kasteel Vianden

Reis op hoofdlijnen:

Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over 
het Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I bezette de troon van 1813 
tot 1840, koning Willem II van 1840 tot 1849 en koning Willem III van 1849 
tot 1890. Aan hun koningschap was wei nig vanzelfsprekend.

Tijdens deze reis trekt de geschiedenis van de Oranjevorsten vanaf de 
nadagen van de Republiek tot aan het begin van het moderne Ne derland 
voorbij. Revoluties en oorlogen raasden door Europa en binnen die context 
trachtte de monarchie zich te handhaven. In die veranderende wereld paste 
het koningschap zich ook aan. Niet alleen in Nederland maar in alle Europese 
monarchieën. 

Deze reis voert u langs paleizen en orangisten. Langs erflanden, slagvelden en 
een verloren koninkrijk. 
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Reis naar het voormalige Ceylon 
en bezoek:

  Nederlands fort en   
 begraafplaats in Negombo
 

 Jaffna, de hoofdstad van
 het noorden
 

 Anuradhapura

Reisinformatie

Datum:   16 t/m 28 september 2019
Vertrek:  Luchthaven Schiphol
Prijs:   2-pers.kamer € 3.250,- p.p.
   1-pers.kamer € 3.750,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle
kosten voor vliegticket, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

Het eiland Ceylon, strategisch gelegen ten zuiden van India, was omstreeks 
1600 de belangrijkste producent van kaneel in de wereld. Het kustgebied was 
in handen van de Portugezen; het binnenland werd beheerst door de koning 
van Kandy. 

In 1637 verwierf deze koning de steun van de VOC in zijn strijd tegen de 
Portugezen, in ruil voor de belofte van het monopolie op de uitvoer van 
kaneel en olifanten. De Compagnie veroverde in 1640 Negombo en Galle. 
Kort daarop werd een wapenstilstand gesloten. In 1654 werd de strijd hervat. 
In 1656 werd Colombo veroverd, dat de residentie voor de gouverneur van 
Ceylon werd. In 1658 werd Jaffnapatnam in het noorden veroverd en werden 
de Portugezen definitief van het eiland verdreven. 
Het monopolie van de VOC op de wereldhandel in kaneel was daarmee 
veilig gesteld. De belangrijke havenstad Galle werd door de VOC vanaf 1664 
gebruikt voor een rechtstreekse afscheep van kaneel naar de Republiek. 

Totdat in 1796 de Britten het overnamen en er een kroonkolonie van maakten. 
Weer een nieuwe fase in de geschiedenis van Ceylon en ook de Engelsen 
kwamen enkele keren in oorlog met het koninkrijk Kandy. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd ook Ceylon zelfstandig en in 1972 werd de 
naam veranderd in Sri Lanka. 

Britse, Hollandse en Portugese kolonisten op Ceylon zorgden door hun 
omgang met lokale mensen voor een gemengd nageslacht dat een aparte 
bevolkingsgroep vormde. Deze zogenoemde Burghers kennen nog steeds 
een eigen cultuur binnen de Sri Lankaanse samenleving.

Tijdens deze unieke reis gaan we al deze plaatsen zien. Het Nederlands 
erfgoed in dit land is nog zo duidelijk aanwezig dat u zich de VOC periode 
goed kunt voorstellen. Ook gaat u horen en zien hoe het sindsdien met het 
land is gegaan. U gaat op een comfortabele en veilige wijze veel van het land 
zien. We doen veel met een comfortabele bus, speciaal voor ons gezelschap, 
maar ook een  spectaculaire treinreis is opgenomen in de reis. 

 Koninkrijk Kandy
 De beroemde Sigiriya rots
 

 De stad Galle in het 
 zuiden met verblijf in hotel 
 Nooitgedacht van 
 voormalige VOC kapitein
 

 Olifanten in Ambalangoda
 

 Dutch Period Museum en
 de Wolfendahl Kerk in 
 Colombo

 Nationaal Archief in 
 Colombo

 Verrassende natuur en 
 cultuur tijdens deze   

 veelzijdige reis

Het eiland Sri Lanka

VOC op
Ceylon
Dertiendaagse reis naar Sri Lanka 
waarbij locaties die herinneren aan de 
VOC bezocht worden. Daarnaast ook 
veel aandacht voor de veelkleurige 
cultuur van het eiland. 
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DDR
Masterclass

Karl Marx in Chemnitz

Reisinformatie

Datum:     1 t/m 5 oktober 2019
Vertrek:     Utrecht P&R Westraven
Reisleider: Anja Fricke
Prijs:     2-pers.kamer € 1.190,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.290,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

Reis op hoofdlijnen

Dag 1 Point Alpha in Geisa
Het eerste bezoek deze reis 
is Point Alpha in Geisa. Een 
belangrijke NAVO wachtpost om 
de zogenaamde ‘Fulda Gap’ te 
bewaken. Als er een Russische 
invasie zou komen was de 
verwachting dat die hier zou plaats 
vinden. 
We overnachten in Jena en 
bezoeken de Jentower (in  de 
volksmund Keksrolle genoemd)
‘s avonds is er een gesprek met 
Matthias Gehler.

Dag 2 Chemnitz
Chemnitz kenmerkt zich door 
prachtige architectuur en 
industrieel erfgoed. We vinden 
hier een indrukwekkende beeld 
van  Karl Marx. We bezoeken 
hier de  Kassberg gevangenis, 
het industriemuseum en de Fritz 
Heckert Gedenkstätte.

Dag 3 Cottbus en Eisenhüttenstadt 
In Cottbus bezoeken we het 
kunstmuseum met veel aandacht 
voor DDR affichekunst.
Via Guben, de Wilhelm Pieck stad, 
reizen we naar Eisenhüttenstadt. 

Dag 4 Berlijn 3 oktober
Een kort bezoek aan Wandlitz, 
de residentie voor de leden van 
de Staatsraad, waar onder meer 
Walter Ulbricht en Erich Honecker 
woonden.
‘s Middags komen we dan aan in 
Berlijn. Niet geheel toevallig op 
3 oktober. De dag van de Duitse 
eenheid dat ook elk jaar weer 
gevierd wordt. 

Dag 5 Berlijn 
Stefan Wolle, historicus met als 
specialisatie de DDR tijd zal deze 
dag een lezing houden. Verder 
bezoeken we Berlin Unterwelten 
waar we een rondleiding krijgen 
over deze bunker tijdens de Koude 
oorlog. 
We drinken wat in de Fernsehtoren 
met het fantastische uitzicht over 
de stad en bezoeken het panorama 
van Yagedar Asisi ‘Die Mauer’.

Dag 6 Hötensleben
We maken een stop bij Hötensleben 
waar een deel van het IJzeren 
Gordijn nog overeind staat.   
In de loop van de dag keren we dan 
terug in Utrecht. 

Met Anja Fricke, afkomstig uit het voormalige Oost-Duitsland, maakten we 
afgelopen jaren een aantal reizen over de voormalige DDR. Met haar contacten 
in de plaatsen die we bezoeken krijgen deelnemers ooggetuigenverslagen te 
horen die elke keer veel indruk maakten. 

Tijdens deze reizen kwam de gedachte op ook een keer een soort ‘masterclass’ 
te organiseren. Een reis die nog wat meer diepgang heeft. Een reis die laat 
zien wat er nog over is van de DDR, hoe men vandaag terugkijkt op deze 
geschiedenis en wat dat voor invloed heeft op monumenten en gebouwen. 
Maar ook over de rol van de kerk, de politiek en hoe het volk koosnamen 
bedacht voor de staatslieden. 

Kortom een reis die verder gaat dan het nostalgische karakter waarmee 
tegenwoordig vaak naar de DDR gekeken wordt. Het betekende nogal wat en 
dertig jaar na de val van de muur is deze scheidslijn nog steeds in de Duitse 
samenleving aan te wijzen. 

Blik op de muur in Panorama Asisi
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Reis naar de 
Guyana’s

Reisinformatie

Datum:     28 oktober t/m
     16 november 2019
Vertrek:     Schiphol, Amsterdam
Reisleider: Dr. Lodewijk Wagenaar
Prijs:     2-pers.kamer € 3.950,- p.p.
     1-pers.kamer € 4.450,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

Een bijzondere reis naar Zuid-Amerika 
waarbij we Brits-Guyana, Suriname 
en Frans-Guyana bezoeken. Een reis 
vol literatuur, geschiedenis, natuur, 
moderne kunst en actuele politiek. 

Parlementsgebouw Georgetown

Vanwege het gerucht dat er goud te vinden zou zijn, was het Guyana plateau 
in het noorden van Zuid-Amerika een aantrekkelijk gebied voor Europese 
landen. Zowel de Britten als de Nederlanders en de Fransen hebben lange 
tijd in dit gebied verbleven. 

Door slaaf-gemaakte Afrikanen naar dit gebied te brengen en door invloeden 
van originele indianen, arbeiders uit Azië en westerlingen is hier een 
smeltkroes van culturen ontstaan. 

Deze reis begint in Brits Guyana en gaat dan via Suriname naar Frans-
Guyana, dat officieel Frans grondgebied is. Op verschillende plekken staan 
we uitgebreid stil bij de geschiedenis, bij de vele culturele verschillen tussen 
bevolkingsgroepen en bij de prachtige natuur op deze noordgrens van het 
Amazone regenwoud. 

Reisprogramma
Omdat de reis verschillende landen en gebieden doorkruist hebben we 
gemakshalve het reisprogramma opgedeeld in vier delen. Ter plaatse zult u 
meemaken dat op de kaart getrokken grenslijnen, minder vanzelfsprekend zijn 
dan ze lijken. Kijk op www.historizon.nl voor het complete dagprogramma. 

Dr. Lodewijk Wagenaar  studeerde
geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). In 1974 
kwam hij als conservator te werken 
bij het Amsterdams Historisch 
Museum (nu Amsterdam 
Museum) waar hij verschillende 
tentoonstellingen maakte.  
In 2013 maakte Wagenaar een 
tentoonstelling voor het National 
Museum in Guyana over de 
slavenopstand van 1763.

KourouDr. Lodewijk Wagenaar
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Met 
Lodewijk 

Wagenaar

28 oktober t/m 1 november 2019
Brits-Guyana
We vliegen op Georgetown (Brits-
Guyana) en zullen daar de eerste 
dagen verblijven. Excursies in 
de stad en omgeving laten u de 
meeste bezienswaardigheden zien 
zoals de St. George’s Anglicaanse 
kathedraal en Stabroek Markt. 
Na twee dagen trekken we 
oostwaarts. We maken een stop 
in Nieuw-Amsterdam voor een 
bezoek aan deze tweede stad van 
het land. De volgende dag reizen 
we verder naar Corriverton waar 
we de Corantijnrivier oversteken 
naar Nickerie in Suriname.  

Frederiksdorp

1 t/m 7 november 2019
Suriname
Vanuit Nickerie reizen we via het 
district Coronie naar Parimaribo. 
Dat doen we in een paar dagen 
met onderweg bezoeken een een 
bananenplantage en het dorp 
Groningen. 
In Paramaribo maken we een 
rondtocht met een bezoek aan de 
Palmentuin, de houten Petrus en 
Pauluskathedraal en fort Zeelandia. 
Vanuit Paramaribo ondernemen 
we een excursie naar Jodensavanne 
waar we kennis maken met de 

Tocht door het oerwoud

Joodse geschiedenis van Suriname. 

De volgende dag zet een boot 
ons over naar Frederiksdorp langs 
de Commewijnerivier. Inclusief 
bagage, want we overnachten 
op deze voormalige plantage.  
Vanuit Frederiksdorp maken we 
dan een excursie naar Fort Nieuw 
Amsterdam in Commewijne. 
Ook is er aan het einde van 
de middag de gelegenheid om 
schildpadden te gaan bekijken aan 
de kust. 

De volgende dag brengt een bus 
ons verder naar het oosten. Een 
eerste stop maken we in Moengo 
waar we in het Contemporary Art 
Museum veel werk van de bekende 
Surinaamse kunstenaar Marcel 
Pinas tegen komen. 

Verder naar het oosten bezoeken 
we het monument Moiwana dat 
herinnert aan de Binnenlandse 
oorlog van 1986 – 1992.
Tegen het einde van de dag steken 
we de Marowijnerivier over naar 
Saint-Laurent-du-Maroni.

7 t/m 10 november 2019
Binnenlandse tocht
Vanuit Saint-Laurent-du-Maroni 
vliegen we naar het zuiden waar 
we in boten de Tapanahoni-
rivier opvaren. We verblijven in 
Drietabbetje waar zich de zetel van 
de gaanman van de Ndyukamarrons 
bevindt. In Nederland ook wel 
bekend als de Aukaners. 

10 t/m 16 november
Frans Guyana
We bezoeken Iracoubo waar de 
lokale kerk een bezienswaardigheid 
is door de uitbundige decoraties van 
de gevangene Pierre Huguet. Frans 
Guyana was een gevangeniskolonie 
en daar zult u deze dagen ook het 
nodige van zien. 
Via Kourou, waar we een bezoek 
brengen aan het French Guiana 
Space Center reizen we naar  de 
hoofdstad Cayenne. 

Ook hier valt direct de grote 
verscheidenheid in culturen op.  
Een van de figuren die we hier 
tegen komen is de Fransman 
Victor Schœlcher die een 
belangrijke rol speelde in de Franse 
abolitionistische beweging. 

Vanuit Cayenne vliegen we weer 
terug naar Nederland. 

Tempels, kerken en moskeeën

Reisprogramma:
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Een zeventiendaagse reis naar 
Indonesië met als thema de relatie 
van Java met Nederland. Met 
bezoeken aan steden als Jakarta,
Bandung, Yogjakarta en Surabaya.

November in Jakarta
 
Ik sla de bladen om van het kinderboek,
maar wij zijn vreemden nu, ik leg het neer.
Ik ken de straten en hun naam niet meer,
in het nieuwe land waar ik het oude zoek.
 
De huizen zijn verschanst door muur en poort,
veel bomen weg, de struiken staan manshoog.
Het verkaveld plein vertoont een stenen boog
die vrijheidsstrijd herdenkt, zoals het hoort.
 
Maar na lang dreigen slaat de regen neer,
de dakgoot loopt en wind beroert het groen.
Geluid van water, kruidengeur van toen
omgeven mij en dit herleef ik weer.
 
Oud land, ik moet mijn ogen wennen aan
wie jij nu bent, die ik oprecht erken.
Wat ik door mijn herinnering herken
moet mij vertroosten en hier borg voor staan.

Georgine Sanders (1987)
Reisinformatie:
Datum: 11 t/m 28 november 2019
Vertrek:  Schiphol Airport
Prijs: 2- pers.kamer € 3.750,- p.p.
 1- pers.kamer € 4.100,- p.p.
Reisleider: Dr. Hans Bonke
Inclusief:  In deze 17-daagse reis
zijn alle kosten voor vliegtickets,
vervoer, hotels, maaltijden, gidsen,
entrees, informatiepakket, 
kofffie/thee en excursies inbegrepen.

De reis wordt begeleid door Dr. Hans 
Bonke. Dhr. Bonke is sinds de jaren 
tachtig op freelance basis werkzaam 
als onderzoeker overzee en vooral in 
Indonesië. Hij heeft veel onderzoek 
gedaan naar monumenten en 
Nederlands erfgoed voor onder 
andere restauraties. De afgelopen 
tien jaar woonde en werkte hij 
ongeveer de helft van het jaar in 
Jakarta.

Reis naar
Java

Wat kunt u verwachten?
Complete reis in goede hotels 
en met deskundige gidsen
Historizon organiseert alles van 
begin tot eind
In gesprek met lokale historici 
over de Indonesische kant van 
de geschiedenis
Ontspannen reizen in een 
prettig gezelschap Dr. Hans Bonke
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We vliegen van Amsterdam naar 
Jakarta. In de stad aangekomen 
verblijven we in een hotel in het 
centrum.

Dag 2 t/m 4, Jakarta
De  reis start  in Jakarta met bezoeken 
aan de Oude Haven, Sunda Kelapa, 
het Scheepvaartmuseum Bahari en 
Historisch Museum Jakarta in het 
oude stadhuis. 
Hier vinden we veel terug van het 
VOC verleden.  

We bezoeken het Onafhankelijk-
heidsplein, Medan Merdeka, met 
het Nationaal Museum. Met een 
architectuurgids maken we een 
rondrit over het enorme plein, dat 
Goeverneur-Generaal Deandels 
nog liet aanleggen voor militaire 
oefeningen. 

Dag 5, eiland Onrust
Per boot brengen we een bezoek 
aan het eiland Onrust voor de 
kust van Jakarta. Dit eiland kent 
een lange geschiedenis met de 
VOC toen er woningen, pakhuizen 
en scheepstimmerwerven waren 
gevestigd. 

Dag 6, plantentuin Bogor
We organiseren een excursie naar 
de plantentuin van Bogor. 

Dag 7, Bandung
We reizen per trein naar Bandung 
bekijken de bijzondere architectuur 
van Solitaire, de Technische 
Universiteit en Gedung Sateh.

Dag 8, Heren van de thee
Bandung ligt op een hoogvlakte en 
heeft een aangenaam koel klimaat. 
De vruchtbare vulkaanhellingen 
maken de omgeving van Bandung 
uitermate geschikt voor de thee- 
en kininecultuur. 

Dag 9, met de trein naar Jogjakarta
Met een prachtige treinreis langs 
uitgestrekte rijstvelden en door 
authentieke dorpjes verplaatsen 
we ons naar Jogjakarta.

Dag 10, Jogjakarta
Naast het paleis van de Sultan en 
de Prambanan Temple bezoeken 
we hier het voormalige fort 
Vredeburg.

Dag 11, Reis naar Semerang
We reizen naar het noorden 
voor een bezoek aan Semarang. 
Onderweg stoppen we bij de 
wereldberoemde Borobordur en 
maken we een uitgebreide stop in 
Ambarawa waar we de kampen 8 
en 9 uit de Tweede Wereldoorlog 
vinden.

Oude stadhuis op Fatahillah plein

Maquette van het eiland Onrust

Fort Vredeburg in Yogjakarta

 Over VOC, 
koloniale tijd, 

WO2 en
onafhankelijkheid

Dag 12 en 13, Semerang
We bezoeken het ereveld Kali 
Benteng en besteden aandacht 
aan de koloniale periode rond Tugu 
Muda. 

Dag 14, via Solo naar Surabaya
Na een bezoek aan het paleis van de 
Sultan en de grootste Batik markt 
van Indonesie in Solo reizen we 
met de trein verder naar Surabaya.

Dag 15 en 16, Surabaya
Veel zaken van de reis komen 
samen in Surabaya waar we 
het geboortehuis van Sukarno 
bezoeken en verblijven in het 
Oranjehotel. Vanuit Surabaya 
reizen we terug naar Nederland. 

Bezoek de Borobordur

Binnenplaats Majapahit hotel

Reisprogramma:
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Pakketreizen

Regelmatig krijgen wij de vraag of reizen ook op individuele basis of in 
een klein eigen gezelschap gemaakt kunnen worden. Dan kunnen we er 
altijd wel iets moois van maken. Maar we willen het u makkelijk maken en 
daarom gaan we dit ook apart aanbieden. Op deze pagina’s vindt u daar wat 
voorbeelden van. De basis is een Historizonreis en daarop kunt u desgewenst 
allerlei modules bij boeken. Wij regelen de hotels, de tickets en eventuele 
toegangen. Ook voorzien we elke reis van een mooi informatiepakket. 
Het nadeel voor u is dat er geen deskundige gids mee reist voor de verhalen. 
Het voordeel is dat u natuurlijk flexibeler bent, op pad met uw eigen 
gezelschap en meer tijd kunt nemen voor een bezoek als u dat op prijs stelt. 

Op de website www.historizon.nl, vindt u onder het kopje pakketreizen alle 
mogelijkheden wat verder uitgewerkt. 

Pakketreizen

www.historizon.nl

Uitbreiding:Pakketreis Churchill in Londen

De basis van deze reis is een 4-daags bezoek aan Londen. U vliegt vanaf 
Schiphol naar Heathrow Airport en vandaar reist u de stad in. Wij zorgen 
voor de vliegticket, een hotel in het centrum en een Oystercard waarmee u 
met het openbaar vervoer kunt reizen. 
U krijgt van ons een informatiepakket mee met daarin suggesties voor te 
bezoeken plekken. Uiteraard zijn dat de Churchill Cabinet War rooms. Wij 
reserveren hier voor u vooraf kaarten, dat scheelt wachten.  Verder een 
wandeling over Nederlanders die tijdens de oorlog in Londen zaten en tips 
voor bezoeken en musea. 

Bezoek aan Blenheim Palace
We kunnen voor u een excursie 
organiseren naar Blenheim Palace. 
Het kasteel waar Winston Churchill 
geboren is en waar u veel tegenkomt 
over de familiegeschiedenis van 
de Churchills. Hierbij reist u dan 
per trein en overnacht in Oxford. 
Hiervandaan reist u per bus naar 
Blenheim Castle. 

Wij organiseren voor deze 
uitbreiding de treintickets, de 
hotelovernachting en de toegang 
tot Blenheim Castle.

Prijs vanaf € 149,- p.p. op basis 
van 2-persoonskamer, inclusief 
treinticket en toegang Blenheim 
Palace. 

Churchill in Londen

Voor één van de dagen dat u hier verblijft organiseren we een excursie naar 
Chartwell House ten zuiden van Londen. Hier woonde Winston Churchill en 
is veel terug te vinden over zijn privé leven.

Prijzen:
Deze 4-daagse reis inclusief vluchten, Oystercard Londen met voldoende 
tegoed, hotelkamer op basis van twee personen, ontbijt, excursie Chartwell 
en toegangen boekt u vanaf € 695,- p.p. 

Battle of Britain monument

Bezoek Blenheim Palace

Andere mogelijkheden zijn:

Pakketreizen naar Rome Pakketreizen naar GhanaPakketreizen naar Zuid-Afrika
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Caltagirone

Reis op hoofdlijnen

Met KLM maken we een 
rechtstreekse vlucht van Schiphol 
naar Catania.

Tijdens de rondreis bezoeken we 
de volgende bezienswaardigheden 
(Het definitieve programma 
zal afhankelijk zijn van de 
openingstijden op de kerstdagen)

Caltagirone: Het beroemde 
keramieken stadje met in het 
centrum een trap die belegd is met 
keramieken tegels.

Piazza Armerina: we bezoeken 
de Villa Romana del Casal, een 
Romeinse villa waarvan de 
prachtige vloermozaïeken bewaard 
zijn gebleven.
Ragusa: Dit is een klein stadje, 
opgebouwd in de tijd van de Barok 
nadat het door een aardbeving 
verwoest was
Syracuse: Het Parco Archeologico 
della Neapolis geeft inzage in 
de Griekse cultuur die ooit zeer 
levendig was op dit eiland. Hier 
staat ook het vermeende graf van 
Archimedes
Etna: We trekken een hele dag uit 

voor een bezoek aan de Etna. Er is 
een museum en we kunnen naar 
boven tot ca. 2000 meter.
Taormina: Een bezoek aan dit 
klein kustplaatsje ten noorden van 
Catania is zeer de moeite waard. 
Hier is nog een eeuwenoud theater 
met een prachtig uitzicht over zee
Catania: En uiteindelijk brengen we 
ook een bezoek aan het historische 
centrum van Catania zelf. 

We overnachten in drie 
verschillende hotels. 

Regusa Taormina

Met kerst 2019 verblijven 
in prachtige historische 

Siciliaanse stadjes. 

Sicilië

Reisinformatie

Datum:     23 t/m 28 december 2019
Vertrek:     Schiphol
Prijs:     2-pers.kamer € 1.290,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.390,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

Voor de week van kerst 2019 hebben we voor u een speciale bestemming 
opgenomen in ons aanbod: Een rondreis door het oostelijk deel van Sicilië.

Sicilië staat bekend om zijn lange geschiedenis. Vele culturen hebben door 
de jaren heen hun sporen achter gelaten op het eiland. Zo kan men er o.a. 
Romeinse, Arabische en Griekse bouwwerken vinden. Het landschap van 
Sicilië is veelal heuvelachtig en droog. Op veel plaatsen in het landschap 
vindt men citroen- en sinaasappelplantages. De kustlijn van het eiland wordt 
bepaald door zoutpannen, zandstranden en kliffen. Verder staat het eiland 
nog bekend om de actieve vulkaan Etna, en het typische Italiaanse eten.

U brengt de Kerstdagen door in een van de typisch Siciliaanse stadjes die het 
eiland rijk is. Verder kenmerkt de reis zich door een afwisseling van bezoeken 
aan monumenten, stadjes en prachtige natuur. In tegenstelling tot wat u 
van ons gewend bent, kent dit programma meer rust, zodat u zelf, op eigen 
gelegenheid of met wat groepsgenoten, op ontdekking kunt gaan.
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Reis Chili

Santiago
We beginnen onze reis in Santiago, 
de hoofdstad van dit langgerekte 
land. Deze stad ligt op 522 m hoogte 
in de laagvlakte die zich uitstrekt 
tussen het Chileense kustgebergte 
en de Andes.

Valpareiso
We bezoeken de grootste havenstad 
van het land dat gedurende de 
negentiende eeuw een belangrijke 
verversingshaven was voor schepen 
die de Stille Oceaan overstaken. 

Kaap Hoorn

Kaap Hoorn
Vanaf Punta Arenas ondernemen 
we een vijfdaagse expeditie per 
schip door de archipel van Tierra 
del Fuego. Na het ronden van 
Kaap Hoorn volgen we Charles 
Darwin  en bezoeken het Beagle 
Kanaal Ushuaia. In een oude 
strafgevangenis vinden we een 
museum over vroegere expedities 
naar Antarctica. 
We zien Estancia Harberton, de 
oudste schapenranch op Vuurland 
van zendeling Thomas Bridges die 
gepoogd heeft om de indianen in 
het gebied te bekeren.

Valdivia
De expeditie van Hendrik Brouwer 
in 1642/43 vanuit Brazilië had tot 
doel dit stuk van de wereld op 
de Spanjaarden te veroveren en 
hier een handelspost te stichten. 
De dood van Brouwer en het niet 
vinden van goudmijnen maakte 
van de expeditie een mislukking. 
In oktober 1643 moesten de 
Hollanders Valdivia opgeven en 
keerden ze terug naar Brazilië. 
Uit angst voor een nieuwe expeditie 
stuurden de Spanjaarden veel 
troepen naar deze stad en werden 
de forten aanzienlijk versterkt. 

Chiloé
Het eiland Chiloé is een van de 
plekken die de expeditie van 
Hendrik Brouwer aandeed. 
Jezuieten bouwden hier in de 
achtiende eeuw veel houten kerken. 
Deze kerken zijn tegenwoordig 
werelderfgoed en geven een beeld 
van de mestiezencultuur.

Reis naar Chili
Deze reis is volop in ontwikkeling. 
Prof. Dr. Henk den Heijer die de reis 
ook zal begeleiden schrijft over de  
expeditie van Hendrik Brouwer in 
het boek ‘Goud en Indianen’ dat 
is uitgegeven door De Linschoten 
Vereeniging.

De bedoeling is dat deze reis medio 
maart 2020 zal plaats vinden. 

U kunt uw interesse voor deze reis 
al laten weten via onze website. 
Dan houden we u op de hoogte 
zodra er meer details bekend zijn.  

In de voetsporen van de expeditie 
van Hendrik Brouwer in 1643 naar 
Valdivia en Kaap Hoorn
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Cuba
Esther van Gent is één van de initatiefnemers achter de Cartografiezaal in 
Havanna. Gedetailleerde kaarten voor de zeevaart uit de zeventiende eeuw 
geven een prachtig beeld van Cuba.  
Tijdens deze reis zullen we Havanna bezoeken en uiteraard Matanzas waar 
Piet Hein de Zilvervloot veroverde. 

Reis: medio februari/maart 2020

Met Tristan Mostert naar Celebes en de Molukken
Met historicus Tristan Mostert maken we een reis naar een ander deel van 
Indonesië dan we normaal doen. Zo bezoeken we de eilandengroep Celebes 
(tegenwoordig Sulawesi) en dan vooral de stad Makassar. 
Ook reizen we door naar de Molukken waar we vanaf Ambon verschillende 
excursies maken. Zo verblijven we enkele dagen op de Banda eilanden waar 
de nootmuskaat vandaan kwam. 
Reis: medio november 2020

Romeinse sporen langs de Donau
Met Jona Lendering werken we aan een reis die het stroomgebied van de 
Donau volgt vanaf Duitsland door Oostenrijk, Hongarije en Roemenië tot aan 
de Zwarte Zee. 
Op tal van plekken zijn hier restanten te vinden van het Romeinse Rijk die 
soms verrassend goed zijn geconserveerd. 

Reis: medio juni 2020

Ghana
Reis naar de West-Afrikaanse kust voor bezoeken aan Ashanti, slavenforten 
en prachtige natuurgebieden met Henk den Heijer. 
Deze reis begint in Accra waarna we een rondreis door Ghana maken langs 
plaatsen als Elmina, Kusami en de Volta regio. Een indrukwekkende reis die 
veel nieuwe inzichten oplevert. 

Reis: medio november 2020

Volksverhalen op IJsland
Met Diana de Wild werken we aan een reis naar IJsland. Op zoek naar 
de Noorse volksverhalen in het Árni Magnússon Manuscript Institute in 
Reykjavik. Ook maken we dan een rondtoer door het land om het landschap 
te zien waarin die voksverhalen zijn ontstaan. 
Reis:  medio juni 2020

Verre
Historizon
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Agenda 2019

Juni

Zaterdag 1 juni
Graven van Holland (6)

Woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni
Romeins erfgoed met 
Jona Lendering (website)

Vrijdag 7 juni
Spionagewandeling Den Haag (6)

Vrijdag 7 juni
Vaartocht Rotterdam Dordrecht (6)

Zaterdag 8 juni
Vaartocht Dordrecht Rotterdam (6)

Zaterdag 8 juni 
Dagtocht middeleeuws Utrecht (7)

Zaterdag 8 juni
Studiemiddag Guyana’s 
Tropenmusem (6)

Zaterdag 8 juni
Rembrandt in Amsterdam (6)

Vrijdag 14 juni
Dagtocht Den Bosch (7)

Zaterdag 15 juni 
Hernhutters in Zeist (7)

Zaterdag 15 juni 
WO ll in Den Haag (7)

Zaterdag 22 juni
Synagogen op de Veluwe (7)

Maandag 24 t/m vrijdag 28 juni
Zuiderzeecruise (15)

Maandag 24 t/m zaterdag 29 juni
Reis over Anna van Saksen 
met Femke Deen en 
Yolande van der Deijl 
(deze reis is vol)

Juli

Vrijdag 5 juli 
Archipelbuurt Den Haag (7)

Zaterdag 6 juli
Middag Bronbeek (8)

Zaterdag 13 juli
Dagtocht Amersfoort (8)

Zaterdag 20 juli
Plakkaat van Verlatinghe (8)

Maandag 22 t/m vrijdag 26 juli
Keltisch Europa met 
Diana de Wild
(deze reis is vol)

Zaterdag 27 juli
Vaartocht over de Vecht (8)

Augustus

Zaterdag 3 augustus
Dagtocht Rotterdam (8)

Maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus
Zuiderzeecruise (15) 

Zaterdag 17 augustus
Dagtocht NMM in Soesterberg (8)

Zaterdag 24 augustus
Dagtocht Antwerpen met Gilbert 
van Schoonebeke (9)

Zaterdag 31 augustus
Varen over de Vecht (9)

Zaterdag 31 augustus
Dagtocht Slag om de Schelde (9)

September

Maandag 2 t/m 
zaterdag 14 september
In het spoor van de Grande 
Armee naar Moskou met 
Willem Oosterbeek (17)

Zaterdag 7 september
Dagtocht Brielle (9)

Maandag 9 t/m 
zaterdag 14 september
Reis naar Sint Petersburg met 
Elena Nikolaevna Makarova (16)

Zaterdag 14 september 
Dagtocht Waaloversteek 1944 (9)

Maandag 16 t/m
zaterdag 21 september
Reis over de Duitse Hanzesteden 
met Dick de Boer (10) 

Maandag 16 t/m 
zaterdag 28 september
Reis naar Sri Lanka (20)

Maandag 23 t/m 
zaterdag 28 september
Vaartocht met de Oosterschelde in 
het kielzog van Tromp en 
De Ruyter met aan boord 
historicus Luc Panhuysen (14)

Zaterdag 28 september
Dagtocht Arnhem en 
Oosterbeek 1944 (9)

Oktober

Dinsdag 1 t/m zaterdag 5 oktober
DDR reis Masterclass 
met Anja Fricke (21)

Op deze pagina’s staan de dagtochten tot en met september 2019 en de reizen voor het hele jaar
Op www.historizon.nl worden dagtochten regelmatig aangevuld en in het Historizon Magazine dat in mei 2019 
verschijnt zult u de dagtochten voor de daaropvolgende maanden vinden

(Getallen tussen haakjes zijn de paginanummers. Als er geen nummer staat staat het programma alleen op
de website of verschijnt het in de volgende editie)
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Agenda 2019

Maandag 7 t/m 
donderdag 10 oktober
Op visite bij de Friese adel met 
Bearn Bilker (11)

Maandag 7 t/m 
zaterdag 12 oktober
Spanje, reis door koninkrijk 
Castilie met Ana Garcia (13)

Dinsdag 15 t/m
zaterdag 19 oktober
Reis over WO1 met de vrede van 
Versailles met Marcel Nonhebel (18)

Maandag 28 oktober t/m
zaterdag 16 november
Reis met Lodewijk Wagenaar naar 
de drie Guyana’s (22)

November

Dinsdag 5 t/m 
zaterdag 9 november
Van koning Willem I tot Willem III 
met Jeroen Koch (19)

Maandag 11 t/m
donderdag 28 november
Reis naar Java over de VOC 
en de koloniale periode 
met Dr. Hans Bonke (24)

Donderdag 28 t/m 
zaterdag 30 november
Schilder Breugel in België (12)

December

Maandag 23 t/m 
zaterdag 28 december
Kerstreis Sicilië (27)

Voor meer informatie over programma’s kunt u altijd bellen 
naar 088 6360200 of stuur een email naar: info@historizon.nl
www.historizon.nl



32

HISTORIZON
Postbus 3
3900 AA Veenendaal
www.historizon.nl
088 6360200


