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Verspreiding gebeurt gratis 
onder klanten van Historizon en 
geïnteresseerden. U kunt zich voor 
kosteloze toezending opgeven door 
uw naam en adres door te geven. 
Historizon legt de gegevens van 
klanten en geïnteresseerden 
uitsluitend vast voor toezending 
van dit magazine. Indien u geen 
prijs meer stelt op toezending van 
dit magazine kunt u zich bij ons 
afmelden. 

Regelmatig geeft Historizon ook 
een nieuwsbrief per e-mail uit met 
daarin actuele informatie. U kunt 
de digitale nieuwsbrief ontvangen 
door deze aan te vragen via onze 
website of info@historizon.nl.

Omslag:
Het Erechtheion genoemd naar de 
legendarische koning Erechtheus 
op de Acropolis in Athene. 

Veenendaal, mei 2018

Beste relatie,

Hoewel we het wel zouden willen lukt het 
niet om met alle reizen zelf mee te gaan 
als begeleider. Maar gelukkig hebben we 
een aantal zeer goede reisbegeleiders 
gevonden die Historizon op reizen 
uitstekend vertegenwoordigen. 

Onlangs, op Bevrijdingsdag, kwam een 
reis terug die in Oost-Duitsland, in de 
omgeving van Leipzig, verschillende 
erfenissen van de DDR tijd hadden 
bezocht. Namens Historizon was 
Annemiek Biermans mee, een gastvrouw waarmee we u met een gerust hart 
op pad laten gaan. Nu is het vaak zo dat er nog wat spullen opgehaald moeten 
worden en zo waren we bij terugkomst van deze reis aanwezig. We maken 
wel vaker mee dat gasten enthousiast terug komen maar dit keer leek het 
wel extra bijzonder. Dat kwam, begrepen we al snel, door het aanstekelijke 
gidswerk van Anja Fricke die tijdens de reis uit eigen ervaring kon vertellen. 
Daarbij is er nog erg veel aanwezig, zowel tastbaar als cultureel en ook in 
verhalen van ooggetuigen. 
Een goede reden om deze reis voor volgend jaar opnieuw in de planning 
op te nemen en mogelijk zelfs uit te breiden met een vervolgreis, een soort 
masterclass DDR-reis. 

Dat is allemaal toekomst. In dit Magazine vindt u ook al prachtige programma’s 
die we dit jaar nog organiseren.

Met een hartelijke groet,
Piet en Arjan Segers
Historizon

Reist u met Historizon dan kiest u voor:

Hèt reisbureau op cultuur-historisch gebied

Belevening van geschiedenis op authentieke plaatsen

Volledige verzorging zonder verrassingen

Bevlogen en deskundige gidsen

Kleine groepen met hoge mate van flexibiliteit

Een terugblik naar het heden

Bezoek onze website www.historizon.nl en meld u 
aan voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Service en hoog kwaliteitsniveau

Op al onze reizen zijn onze 
Algemene Reisvoorwaarden en een 
garantieregeling van toepassing. 
U kunt deze voorwaarden vinden 
op onze website of opvragen via 
bovenstaande adresgegevens. 

Aan de reisbeschrijvingen in dit 
Magazine kunnen geen rechten 
worden ontleend. Bekijk altijd de 
laatste versie van het programma 
op www.historizon.nl of vraag deze 
aan. 
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Reis
informatie

Historizon reizen

Hoe gaat het in z’n werk?
• Alle reizen starten vanaf locaties die zowel met de auto als met het 

openbaar vervoer goed te bereiken zijn.
• De reizen worden begeleid door op het onderwerp deskundige gidsen.
• Vaak zijn dit historici die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald 

onderwerp en dat met veel passie met een groter publiek willen delen.
• Op locaties wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van lokale gidsen.
• De reis wordt met maximaal 25 personen gemaakt om op die wijze het 

persoonlijke en interactieve element te kunnen waarborgen.
• Overnachtingen zijn altijd in kwalitatief goede middenklasse hotels met 

minimaal drie sterren.
• Bij reizen verzorgen we een informatiepakket met achtergronden over 

het thema, de te bezoeken plaatsen en kaartmateriaal.
• Maaltijden zijn allemaal geregeld. Uiteraard inclusief een drankje. Tijdens 

de dag zorgen wij ook voor koffie en/of thee.
• Doordat uw reisgenoten dezelfde interesses delen ontstaat er al snel een 

goede sfeer en ontstaan er interessante gesprekken.

Historizon ‘All-inclusive’ model:
In de prijs die u bij de reizen ziet staan zijn (tenzij anders vermeld) de volgende 
zaken inbegrepen:
• Alle hotelovernachtingen
• Alle kosten voor vervoer
• Alle maaltijden
• Alle entrees
• Alle koffie en thee
• Alle belastingen
• Alle gidsen
• Informatiepakket over het thema van de reis
Wat zit er niet bij de prijs inbegrepen?
• Souvenirs
• Consumpties die u nuttigt buiten het programma om, zoals een drankjes 

avonds aan de bar
• Reis en/of annuleringsverzekeringen

Langer blijven?
Wilt u graag uw reis verlengen en na de excursies enkele dagen langer blijven? 
Vraag naar de kosten en de mogelijkheden bij uw boeking.

Opstapplaatsen
Tenzij anders vermeld zijn de opstapplaatsen voor vliegreizen luchthaven 
Schiphol en voor busreizen P&R Westraven bij Utrecht. Op onze website 
vindt u meer gegevens over deze locatie en hoe u deze eenvoudig met de 
sneltram vanaf Utrecht CS kunt bereiken. Ook sturen wij, bij de informatie 
die u van ons krijgt na de boeking, een gedetailleerde reisbeschrijving mee.

Historizon dagtochten
Tijdens de dagtochten verzamelen 
we op een goed bereikbare plaats 
in de stad of streek waar het 
programma zal plaatsvinden. In 
vrijwel alle gevallen is dit een locatie 
in de buurt van een treinstation. 
Wanneer u zich voor een 
programma heeft ingeschreven, 
informeren wij u tijdig waar deze 
locatie is. 

Deskundige gidsen schetsen 
het verhaal en we bezoeken de 
relevante locaties die bij dit verhaal 
horen. Ook voor de dagtochten is 
van toepassing dat alle kosten 
voor koffie/thee, lunch, gidsen en 
vervoer tijdens het programma bij 
de prijs zijn inbegrepen.

Vervoerskosten OV
Tijdens enkele dagtochten wordt er 
voor verplaatsing gebruik gemaakt 
van het openbaar vervoer. In die 
gevallen zijn deze kosten niet in de 
prijs opgenomen in verband met 
alle uiteenlopende regelingen. U 
dient dan dus zelf over een geldig 
vervoersbewijs te beschikken. 

In de informatiebrief die u voor 
elke dagtocht krijgt toegestuurd 
staan alle details hierover vermeld.

Museumkaart voor dagtochten
In de prijs zijn entreeprijzen voor 
musea waar de Museumkaart, 
Rembrandtkaart of andere 
kortingskaart van toepassing is niet 
meegenomen. De toegangsprijs 
wordt dan op de website apart 
aangegeven. 

Alle overige toegangen zijn wel in 
de prijs inbegrepen.
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Groepen en 
Historizon

Groepen
We ontvangen regelmatig 
aanvragen voor een programma 
voor groepen. Of het nu gaat om 
een interessant programma voor 
een historische vereniging of een 
ontspannen bedrijfsuitje met 
net dat beetje diepgang, u kunt 
hiervoor bij ons terecht.

Gebruik dit Magazine om inspiratie 
op te doen of vraag vrijblijvend een 
voorstel aan. We organiseren het 
graag voor u!

Uitgebreide informatie vindt u via:
Telefoon: (+31) (0)88 63 60 200
Email:       info@historizon.nl
Website:  www.historizon.nl

Op social media geven we 
regelmatig verslag van reizen en 
dagtochten. Zoek op Historizon 
en volg ons om op de hoogte te 
blijven.

Programma op maat

Historische verenigingen
Voor verschillende stichtingen, verenigingen en vriendengroepen van musea 
organiseren wij dagtochten, meerdaagse excursies en langere reizen. De 
uitvoering hiervan verschilt per gezelschap. In veel gevallen organiseert 
Historizon alles, zowel de inhoud van het programma als de administratieve 
afhandeling. Maar ook is het mogelijk om als groep in één keer voor een 
bepaald programma te boeken. Wat uw wensen ook zijn, we gaan graag in 
gesprek en stellen dan met u het best denkbare programma samen. 
Wat zijn de voordelen voor uw vereniging:

U kunt putten uit de kennis van Historizon over locaties en thema’s
Uitvoering door een professionele organisatie
Eventueel verzorgen wij, zonder extra kosten, de administratieve 
afhandeling met deelnemers
Aansprakelijkheid ligt niet meer bij u

Jubileum of bijzondere gebeurtenis
Het gebeurd steeds vaker dat we een aanvraag krijgen om voor een gezelschap, 
een bedrijf of een familie iets te organiseren vanwege een jubileum. Dat 
vinden we ook erg leuk om te doen. Of het nu gaat om een dagje weg of 
een aantal dagen in een hotel waarbij we, afhankelijk van de wensen van de 
groep, cultuur-historische activiteiten organiseren. Het kan allemaal. 

Historizon
Zoals we het zelf graag verwoorden: 

‘Wij besteden grote zorg aan uw speciale wensen. Historizon is een 
organisatie waar veel kan. Wij maken waar wat we beloven… en meer!’

Maar we kunnen ook klanten aan het woord laten: 
Hartelijk dank voor deze aanvullende informatie. Het is alsof ik de gids hoor 
speken. Ook leuk om enkele termen als ‘dubbele koolbladkapitelen’ weer 
terug te lezen. Ik heb genoten van deze reis, de verhalen achter al deze 
prachtige locaties en de voortreffelijke diners. 

Mevr. Vaillant, Edam

Goedemorgen,
Helemaal weer thuis, geland in de nu stromende regen.
Ik wil je eerst vertellen dat ik heel erg genoten heb van onze tocht!
Allereerst veel dank voor je relaxte maar perfecte organisatie. Alles liep wat 
mij betreft op rolletjes. 
Wat een bijzonder leuke mensen waren er mee - voor jou is zo’n groep 
misschien heel gewoon, maar ik vond het bijzonder - bijzonder levendig en 
bijzonder geïnteresseerd. 
Geweldig dat ik op deze manier Historizon heb leren kennen. 

Mevr. Van Heteren, Amsterdam
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Boerhaave in Leiden 
Wetenschap in de zeventiende 
eeuw met Luuc Kooijmans

Dagtochten Historizon 2018

1000 jaar Vlaardingen 
Beleef de slag bij Vlaardingen in 
het jaar 1018 met graaf Dirk III

Het ontstaan van Graafschap 
Holland is nauw verbonden met 
de overwinning die graaf Dirk 
III haalde op het veel sterkere 
keizerlijke leger. 
1000 jaar later kunt u deze slag 
nog eens bijwonen als die in 
Vlaardingen wordt nagespeeld. 
Met Historizon maken wij daar een 
mooie dag omheen. 

Datum: Zaterdag 9 juni 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Hollandse Waterlinie
De ontwikkeling van de Hollandse 
Waterlinie door de eeuwen heen

Beleef de Hollandse Waterlinie op 
de plek waar deze de Stelling van 
Amsterdam ontmoet. 
Wandel over de vestingwerken van 
Muiden en bezoek het waterschild 
Paviljoen dat naast het Muiderslot 
ligt. 
We varen met de boot naar het 
eiland Pampus en bezoeken het 
fort op het eiland.

Datum: Zaterdag 16 juni 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Naarden 
Bezoek de tentoonstelling over Sri 
Lanka in het Vestingmuseum

In het Vestingmuseum in Naarden 
is een tijdelijke tentoonstelling te 
vinden over Nederlandse forten in 
Sri Lanka. 
Bezoek met Historizon deze 
tentoonstelling. We combineren 
dat met een stadswandeling door 
Naarden-Vesting over de boeiende 
geschiedenis van dit stadje.  

Datum: Zaterdag 16 juni 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Enkhuizen 
Dagocht in deze stad aan de 
Zuiderzee over VOC en visserij

Door de gunstige ligging aan de 
Zuiderzee profiteerde Enkhuizen 
van de handel en de visserij.
Deze dagtocht laat u kennis maken 
met het rijke verleden van de stad. 

Gidsen nemen u mee langs 
verrassende plaatsen. 

Datum: Zaterdag 23 juni 2018
Prijs: € 49,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch, 
toegangen en gidsen

Graven van Holland 
Geschiedenis van graafschap 
Holland rond Abdij van Egmond

We bezoeken deze dag de Abdij van 
Egmond. Deze oudste abdij van het 
land werd gesticht door graaf Dirk I 
van Holland in de 10e eeuw. 
’s Middags staan we op de 
Adelbertusakker, een plek met 
bijzonder veel verhalen. En we 
bekijken de restanten van het Slot 
op de Hoef, dat eens aan de graven 
van Egmond toebehoorde.
Datum: Zaterdag 30 juni 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

De wetenschap had in de 
zeventiende eeuw een hoog niveau 
bereikt. Herman Boerhaave is daar 
in Leiden het voorbeeld van. 
Tijdens deze dagtocht met biograaf 
Luuc Kooijmans bezoekt u de 
Hortus, het Academiegebouw en 
het Museum Boerhaave.
Ook organiseren we een 
wetenschappelijke wandeling door
Leiden.
Datum: Vrijdag 8 juni 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids
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door heel Nederland

Grebbelinie
Beleef de Grebbelinie bij 
Renswoude

De Grebbelinie in de Gelderse Vallei 
komt steeds meer in de aandacht 
als militair erfgoed maar ook als 
ecologische grens. 
Met Bernier Cornielje en Hans 
Brons maken we een dagtocht 
langs deze linie bij Renswoude 
en zien hoe deze in de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt werd. 

Datum: Zaterdag 14 juli 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch
  toegangen en gidsen 

Vredeswandeling
bezoek met Petra Keppler in Den 
Haag internationale locaties

Een middagwandeling langs 
internationale gebouwen en 
beelden in Den Haag. Vanuit alle 
windstreken komen hier verhalen 
samen over internationale 
samenwerkingen en de zoektocht 
naar vrede. 
We proberen deze middag te 
combineren met een bezoek aan 
het Vredespaleis. 
Datum: Zaterdag 21 juli 2018
Prijs: € 25,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, gids

Onafhankelijkheid
Dag over Plakkaat van Verlatinghe 
in Den Haag

Waarom heeft Nederland geen 
nationale feestdag rondom 
onafhankelijkheidsdag?
Deze dag beginnen we in het 
Nationaal Archief bij het Plakkaat 
van Verlatinge en wandelen 
dan richting het Binnenhof 
waarbij bijna vierenhalve eeuw 
onafhankelijkheid voorbij komt. 

Datum: Donderdag 26 juli 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Spaanse Burgeroorlog 
Studiemiddag met Lodewijk 
Petram in Literatuurmuseum

Ook Nederlandse vrijwilligers 
vochten mee in de Spaanse 
Burgeroorlog. In vreemde 
krijgsdienst en dus werd bij 
terugkomst de nationalilteit van 
deze mensen ontnomen. 

Een bijzonder boeiend verhaal dat 
af en toe erg actueel klinkt. 

Datum: Vrijdag 20 juli 2018
Prijs: € 25,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lezing

Romeinense Limes
Dagtocht van Arnhem, via Elst en 
Nijmegen naar Cuijk

Archeologische vondsten geven 
steeds meer bloot over het leven in 
de Romeinse tijd in Nederland. 

Deze dagtocht brengt u van het fort 
dat gevonden is in Meinderswijk 
ten zuiden van Arnhem, via de kerk 
in Elst naar Nijmegen. 
‘s Middags wordt het museum in 
Cuijk bezocht. 

Datum: Zaterdag 7 juli 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Willem
Bezoek de tijdelijke tentoonstelling 
in Soesterberg over Willem

In het Nationaal Militair Museum 
vindt u een tentoonstelling over 
Willem van Oranje als veldheer. 
Topstuk is de bevelhebbersstaf 
die Lodewijk van Nassau mogelijk 
bij zich had tijdens de slag op de 
Mokerheide. 
Bezoek met Historizon de 
tentoonstelling en een lezing door
historicus Simon Groenveld. 

Datum: Zaterdag 7 juli 2018
Prijs: € 25,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lezing
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Buitenplaatsen aan de Vecht
Bezoek Goudestein, vaar mee over de rivier de Vecht en bezoek historische buitenplaatsen

Varen over de Vecht

Varen over de Vecht
Bezoek buitenplaatsen uit de 17e en 18e eeuw

Langs de rivier de Vecht, tussen Utrecht en Amsterdam, ontstonden in de 17e en 18e eeuw buitenplaatsen van rijke 
stedelingen. Wat vaak begon als een buitenverblijfje bij een boerderij werd in de loop van de tijd verbouwd tot kleine 
paleizen. 

Veel van deze buitenhuizen bestaan nog steeds en zijn in particuliere handen. Een aantal zijn er te bezoeken en die kans 
heeft u deze zomer weer met Historizon. 

Programma
Het programma begint bij het Vechtstreekmuseum in Maarssen waar we worden ontvangen met koffie. Vervolgens 
bezoeken we hier het museum dat gevestigd is in het voormalige koetshuis van de buitenplaats Goudenstein. 
Hans van Bemmel neemt u mee door het huis Goudestein dat tegenwoordig het gemeentehuis is van Stichtse Vecht 
waar ook Maarssen toe behoort. 

Niet de minste gingen u voor. Constantijn Huygens bijvoorbeeld verbleef in de zomer van 1656 op Goudestein en 
schreef er een gedichtje over:

“AENDEN SELVEN

Nu weet ick ’t, Maersseveen, en ’tis licht om versinnen,
Waerom uw Goudestein van velen werdt bemint;
Twee lieve dinghen doen ’t, en diem’er altoos vindt,
De soete Vecht voor deur, de soete vocht van binnen.”

Het schip de Silver Cloud legt aan bij de steiger van Goudestein en daar kunnen we opstappen voor de vaartocht over 
de Vecht. Aan boord wordt een lunch geserveerd. 
De tocht gaat dan richting Loenen wat het mooiste stukje is van de rivier met tussen het groen buitenplaatsen en 
ridderhofsteden met prachtige tuinen. 

Terug in Maarssen bezoeken we het landgoed Doornburg. Ook een prachtig buitenplaats waarvan het bijhorende park 
in de negentiende eeuw is aangelegd door architect J.D. Zocher jr.
We sluiten het programma af met een kop thee in de tuin van Loekie en Gary Schwartz die de particuliere eigenaars zijn 
van een buitenhuis in Maarssen en allerlei authentieke details in hun pand bewaren. 

Informatie
Data:   Zaterdag 23 juni 2018
  Zaterdag 28 juli 2018
  Zaterdag 25 augustus 2018
Prijs:   € 79,- p.p.
Inclusief:  koffie/thee, lunch, vaartocht, toegangen en gidsen

Exclusief bezoek aan Goudestein dat normaal niet zomaar toegankelijk is

Bevaar het mooiste gedeelte van de rivier de Vecht tussen Maarssen en Loenen

Compleet verzorgde dag met koffie/thee, toegangen, lunch, vaartocht en gidsen

Bezoek het park Doornburg, aangelegd door landschapsarchitect Zocher
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Aan de thee bij Loekie SchwartzUitleg aan boordVechtstreekmuseum
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Breda 
Het turfschip, Philips Willem en de 
Opstand in de Nederlanden

Een dagtocht in Breda waarin 
allerlei facetten van de Tachtigjarige 
Oorlog langs komen. 
Willem van Oranje nam hier 
afscheid van zijn zoon Philips 
Willem, voorgoed zoals later zou 
blijken, en trok zich vervolgens 
terug op de Dillenburg. 
En het beroemde verhaal van het 
turfschip van Breda komt langs. 

Datum: Zaterdag 28 juli 2018 
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief:Koffie/thee, lunch en gids

Dagtochten Historizon

Den Helder
Bezoek Fort Kijkduin, Willemsoord 
en het Marinemuseum

Tijdens deze dagtocht zien we de 
ontwikkeling van de marinehaven 
in Den Helder. Napoleon beval om 
deze haven te beveiligen met een 
stelling.

Inclusief bezoeken aan Fort Kijkduin
en een uitgebreide rondleiding over 
de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Datum: Zaterdag 11 augustus 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Mediastad Hilversum
Een programma op het mediapark 
in Hilversum

Het mediapark in Hilversum is een 
wereld op zich waar in de afgelopen 
decennia ook veel gebeurd is. 

We combineren een fietstocht 
over dit park met een bezoek aan 
het museum Beeld en Geluid waar 
in de collectie aandacht is voor 
de geschiedenis van media en 
journalistiek. 

Datum: Zaterdag 28 juli 2018
Prijs: € 25,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee en gids

Elburg
Een dagtocht over synagogen op 
de Veluwe

Een tocht van Amersfoort, via 
Elburg naar Harderwijk waarbij 
de sjoels in deze steden bezocht 
worden. Maar er is nog verrassend 
veel meer joods erfgoed te vinden.
Enthousiaste lokale gidsen geven 
een schat aan informatie over de 
geschiedenis en wat er nog van te 
zien is.

Datum: Zaterdag 18 augustus 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Utrecht
Dagtocht Middeleeuwse stad

Met historica Ina Bertsch maken 
we een prachtige wandeling door 
Utrecht waarbij u de middeleeuwse 
stad leert zien en herkennen. 
Met aandacht voor stadskastelen 
als Oudaen en Drakenburg
Vervolgens bezoeken we de 
opgravingen onder het Domplein 
en komen hier een heuse 
castellummuur tegen.

Datum: Zaterdag 4 augustus 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Rotterdam 
Op stap met Sjaak van der Velden 
door deze dynamieke stad

Tijdens deze dagtocht in Rotterdam
beleven we de geschiedenis van de
stad. We zien de opbouw van de 
middeleeuwse stad aan de Rotte 
en varen met een watertaxi naar 
Delfshaven.
Van de middeleeuwen tot de 
brandgrens ziet u hoe de stad zich 
elke keer weer hernieuwd. 

Datum:Zaterdag 1 september 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids
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Hernhutters 
Middagprogramma in Zeist

De geschiedenis van de 
Evangelische Broedergemeente 
begint in het kleine plaatsje 
Hernhut, tegenwoordig helemaal 
in het oosten van Duitsland en 
ontpopt zich tot een organisatie 
met wereldwijde vertakkingen. 
Kom tijdens dit middagprogramma 
alles te weten over deze beweging. 
Dat doen we natuurlijk in Zeist. 

Datum:Zaterdag 1 september 2018 
Prijs: € 19,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Haarlem
Geschiedenis van de stad aan de 
Spaarne

Het heldhaftig optreden van Kenau
Hasselaer tijdens het beleg van 
Haarlem in 1573 is spreekwoordelijk
geworden in Nederland. We nemen
haar als uitgangspunt voor een 
programma over Haarlem in de 
zestiende eeuw. Vlamingen als 
Lieven de Key en Frans Hals spelen 
ook een hoofdrol. 

Datum:Zaterdag 8 september 2018
Prijs: € 59,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch,
  vervoer en gids

Afscheiding 
Het verhaal van De Cock in Ulrum

Natuurlijk is de afscheiding van 
de Hervormde Kerk van Henrick 
de Cock in de eerste plaats een 
verhaal over mensen die stonden 
voor hun overtuiging en dat koste 
wat het koste volhielden. 
Verrassend genoeg zit er ook een 
sociale component aan dit verhaal. 
Een dagtocht in de provincie 
Groningen. 
Datum: Zaterdag 6 oktober 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Hoeksche Waard
Lamoraal van Egmond en streek 
rond de Binnenmaas

In 1559 stichtte graaf Lamoraal van 
Egmond het dorp Beijerland. Na 
zijn onthoofding in Brussel in 1568 
erft zijn dochter het gebied en haalt 
daar haar inkomsten uit. Sabine 
van Egmond ligt begraven in de 
kerk in Beijerland. We combineren 
dit bezoek met een tocht door de 
Hoeksche Waard en een bezoek 
aan het Streekmuseum.  
Datum: Vrijdag 7 september
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Veenhuizen
Bezoek aan de Koloniën van 
Weldadigheid

Hoewel de naam ‘Maatschappij van 
Weldadigheid’ vriendelijk klinkt 
was het leven op de veenkoloniën 
zwaar. Het was dan ook weggelegd 
voor degenen die in die tijd aan 
de verkeerde kant van het geluk 
geboren waren. En dat waren er 
veel in de negentiende eeuw. 
Tijdens deze dagtocht bezoekt 
u deze deze instellingen en het 
gevangenismuseum. 
Datum: Zaterdag 15 sept. 2018
Prijs: € 69,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

Middelburg
Studiemiddag over de MCC in 
Zeeuws Archief

We organiseren in het 
Zeeuws Archief in Middelburg 
een studiemiddag over de 
Middelburgse Commercie 
Compagnie. Deze organisatie hield 
zich in de 18e en 19e eeuw bezig 
met onder andere de slavenhandel. 
Het omvangrijke archief van deze 
organisatie geeft een goed beeld 
hoe dat functioneerde. 
Datum: Vrijdag 14 september 2018
Prijs: € 19,- p.p.
Inclusief: Koffie/thee, lunch en gids

door heel Nederland
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In Opstand!

Kijk op www.historizon.nl/opstand voor meer informatie.          Schrijf u snel in,  want vol = vol! 

In oktober 2018, de Maand van de Geschiedenis, 
organiseert Historizon in samenwerking met het ensemble 
Camerata Trajectina, diverse steden en tal van musea een 
reeks unieke dagtochten over 450 jaar opstand. 

Enkhuizen is bijvoorbeeld een van de eerste steden die 
zich achter Willem van Oranje schaarde. In Den Haag 
werd het ‘Plakkaat van Verlaetinghe’ getekend. De 
verovering van Den Briel wordt gezien als het officiële 
begin van de 80-jarige oorlog. In Delft vond de eerste 
Statenvergadering plaats. En als laatste Utrecht: daar 
werd de Unie van Utrecht getekend. 

In Opstand! Met Camerata Trajectina en Hans Goedkoop

Vive le Geus!

“Camerata Trajectina en Hans Goedkoop vertellen de 80-jarige oorlog; 
In een bloedstollend hoorspel wordt het wel en wee van de geuzen 
bezongen, Alva bespot, Leiden ontzet, Van Oldenbarnevelt onthoofd en de 
zilvervloot veroverd. Vive le Geus! is een verhaal over opstand en oorlog, 
over chaos en onderlinge verdeeldheid, over intrige en wreedheid, maar 
vooral ook over de kracht van muziek in donkere tijden.”

Informatie: 

Data:  zie hiernaast
Prijs:  € 49,- p.p.
Inclusief: Concert + hoorspel 

Camerata Trajectina, koffie/thee, 
lunch, rondleidingen en 
stadswandelingen

Inschrijven: via www.historizon.nl 
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Enkhuizen - 28 september 2018 
Enkhuizen was een van de eerste steden die zich in mei 1572 schaarde 
achter Willem van Oranje. Enkhuizen was een strategische plaats om via 
de Zuiderzee in Friesland te komen. Er wordt meer verteld over de rol van 
Enkhuizen in de 80-jarige oorlog tijdens dit programma. Daarnaast wordt 
u rondgeleid door het Stadhuis van Enkhuizen en door de Westerkerk met 
haar Librije. Er zijn in de Westerkerk zelfs nog sporen te vinden van de strijd 
om Enkhuizen. 

Den Briel - 12 oktober 2018 
Op 1 april 1572 werd Den Briel veroverd door de Watergeuzen. Deze 
overwinning is een hoogtepunt in de begintijd van de 80-jarige oorlog. 
Vandaar dat het ook in zoveel muziek uit die tijd terugkomt. Dat gaat u deze 
dag zien en horen. We combineren dat met stadswandelingen door deze 
vestingstad en een bezoek aan het stadsmuseum waar het hele verhaal van 
die 1e april te zien is. 

Kijk op www.historizon.nl/opstand voor meer informatie.          Schrijf u snel in,  want vol = vol! 

Den Haag - 5 oktober 2018 
In De Haag combineren we het muziekprogramma met het verhaal van het 
Plakkaat van Verlatinge dat op 26 juli 1581 getekend werd en waarvan het 
originele exemplaar te vinden is in het Nationaal Archief. 
Een ronde over het Binnenhof en de Lange Voorhout laat u ‘s Gravenhage 
zien zoals het in die tijd was. Sinds Prins Maurits zich in 1585 in het 
Stadhouderlijk Kwartier vestigde is het gebied rond het Binnenhof een 
steeds belangrijker rol gaan spelen in de Nederlandse geschiedenis.  

Deflt - 19 oktober 2018 

Op steenworp afstand van het Prinsenhof waar Willem van Oranje woonde, 
werkte en in 1584 werd vermoord organiseren we dit bijzondere hoorspel. 
Na het middagmaal nemen gidsen u mee door de stad waarbij u de Oude en 
de Nieuwe Kerk bezoekt. Met uiteraard aandacht voor het grafmonument 
van Willem van Oranje dat ontworpen is door Hendrick de Keyser. 
Ook bezoekt u het Prinsenhof zelf met de prachtige collectie over de 
zestiende en zeventiende eeuw. 

Utrecht - 2 november 2018 
Het tekenen van de Unie van Utrecht in 1579 is een belangrijke stap op weg 
naar de onafhankelijkheid. De gewesten verenigen zich. 
‘s Morgens wordt deze stap bezongen en verteld door Camarata Trajectina 
en Hans Goedkoop. ‘s Middags heeft u de kans om met ervaren gidsen door 
de stad Utrecht te lopen waarbij u hoort en ziet hoe in die dagen kloosters 
werden omgebouwd tot weeshuizen, pakhuizen en ziekenhuizen. Ook 
bezoekt u het Paushuize dat Adrianus VI liet bouwen. 

In Opstand!
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Glorious 
Revolution
Reis met Luc Panhuysen door Zuid-
Engeland in de voetsporen van 
Koning-Stadhouder Willem III. 

Datum:       27 aug. t/m 1 sept. 2018
Vertrek:      Luchthaven Schiphol
Reisleider:  Luc Panhuysen
Prijs:        2-pers.kamer € 1.495,- p.p.
                 1-pers.kamer € 1.625,- p.p.
Inclusief: In de reissom zijn alle

kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

Wat bracht een Nederlandse stadhouder er toe om koning van Engeland te 
worden? Een intrigerend verhaal vol politieke wendingen en verrassende 
gebeurtenissen. Met deze reis maakt u een prachtige tocht door het Zuid-
Engelse landschap. Volg met Luc Panhuysen de tocht die Willem III in 1688 
maakte van Torbay naar Londen. 
Tijdens de reis lijkt ineens elke plaats wel een ‘Orange-room’ te hebben of 
is er een huis omgedoopt tot ‘William cottage’. Hoe dichter we bij Londen, 
komen hoe groter de landhuizen worden, tot ze overgaan in paleizen Windsor, 
Hampton Court en Kensington.

Sint 
Petersburg
Zesdaagse reis Sint Petersburg 

over revolutie van 1917, bezoek 
aan de Hermitage en Peterhof.

Datum:     17 t/m 22 september 2018
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider: Elena Nikolaevna Makarova
Prijs:        2-pers.kamer € 1.495,- p.p.
                 1-pers.kamer € 1.645,- p.p.
Inclusief: In de reissom zijn alle

kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

De revolutie die in februari 1917 in Sint Petersburg uitbrak, luidde het begin 
in van de Russische revolutie. Een omwenteling die de verhoudingen in de 
wereld op zijn kop zette. Tsaar Nicholas II werd gedwongen af te treden en 
aan de dynastie van de Romanovs kwam hiermee een einde.
Maar er is in Sint Petersburg nog veel meer te zien. Tsaar Peter de Grote stichtte 
in 1703 Sint Petersburg ter vervanging van de oude Hanzestad Novgorod. 
Daarom heeft de stad zo’n veertig grachten naar Nederlands model. De 
architectuur en kunstschatten die deze stad rijk is, zijn overweldigend en 
deze reis geeft alle gelegenheid om daarvan veel te zien.

Reis
Belarus
Reis met Peter Bergwerff, van de 
oversteek over de Berezina tot aan 
de schilder Marc Chagall.  

Datum:     3 t/m 14 september 2018 
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider: Peter Bergwerff
Prijs:        2-pers.kamer € 2.250,- p.p.
                 1-pers.kamer € 2.550,- p.p.
Inclusief: alle kosten voor vliegtickets, 

vervoer, overnachtingen, maaltijden, 
toegangen en gidsen zijn inbegrepen.

Belarus is landschappelijk, historisch, politiek en godsdienstig bezien een 
meer dan interessant land. 
De republiek ligt op het breukvlak van oost en west en ademt in grote 
steden als de hoofdstad Minsk en het nabij de Poolse grens gelegen Brest de 
grandeur van het (Pruisische) westen. Tegelijkertijd is het voluit onderdeel 
van het (Russische) oosten: vooral op het platteland, maar ook in steden als 
Vitebsk in het noordoosten, waant de bezoeker zich in het Russische rijk van 
tsaren én sovjets.
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Pay de 
Gaume

Van Romeins naar Romaans aan 
de zuidflank van de Ardennen met 

Prof. Dr. Dick E.H. de Boer.

Datum:      20 t/m 22 september 2018
Vertrek:     Amersfoort
Reisleider: Dick E.H. de Boer
Prijs:        2-pers.kamer € 590,- p.p.
                 1-pers.kamer € 630,- p.p.
Inclusief: In de reissom zijn alle

kosten voor vervoer, 
overnachtingen, maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

De reis voert ons naar het ‘Pays de Gaume’ in het huidige grensgebied van 
België, Luxemburg en Frankrijk. Dit deel van het oude Lotharingen kenmerkt 
zich door goed bewaard middeleeuws erfgoed en een schat aan verhalen en 
legenden.

Zoals bijvoorbeeld dat van de ‘Vier Heemskinderen’. Dit vertelt over vier 
broers met hun ros Beiaard die het vanuit de burcht Montelbaen in de 
ontoegankelijke Ardeense wouden opnemen tegen Karel de Grote.

Cruise 
Friesland
Tijdens deze tocht varen we naar 
de Friese Steden die meedoen 
met Culturele hoofdstad 2018.

Datum:     13 t/m 17 augustus 2018
Vertrek:     Monnickendam
Reisleider: verschillende gidsen
Prijs:        2-pers.kamer € 795,- p.p.
                 1-pers.kamer € 945,- p.p.
Inclusief: In de reissom zijn alle

kosten voor vaartocht, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

In 2018 is Leeuwarden, met daarbij eigenlijk heel Friesland, één van de twee 
Culturele Hoofdsteden van Europa. Historizon sluit daar graag op aan met 
één van onze historische vaartochten. Hierbij varen we dan van de ‘Hollandse 
kust’ naar Friesland en over de Friese binnenwateren naar Leeuwarden.

Waar mogelijk bezoeken we tentoonstellingen en evenementen in het kader 
van dit culturele hoogtij-jaar, zoals de tentoonstelling over het werk van 
Escher in het Fries Museum in Leeuwarden.

Reis over 
de opstand

Een reis met Jo Blom door de 
Zuidelijke Nederlanden over de 

beginjaren van de Opstand. 

Datum:     6 t/m 8 september 2018 
Vertrek:    Utrecht P&R Westraven
Reisleider: Jo Blom
Prijs:        2-pers.kamer € 590,- p.p.
                 1-pers.kamer € 630,- p.p.
Inclusief: alle kosten voor vervoer, 
overnachtingen, maaltijden, 
toegangen en gidsen zijn inbegrepen.

Een reis naar Den Briel dat onlosmakelijk aan de beginjaren van de opstand 
is verbonden door het wonderlijke verhaal waarbij de stad ineens door de 
geuzen werd ingenomen. Dan verder naar Willemstad, Steenbergen en Aalst 
met verhalen over belegeringen en hoe de lokale bevolking onder alles te 
lijden had. 
Via Klein Zavel in Brussel waar we het standbeeld van Egmont en Horne 
vinden reizen we naar Zoutleeuw. We ronden de reis af in Diest waar Philips-
Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje begraven ligt.
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Griekenland

Athene
Een vijfdaagse kennismaking met de 
Griekse geschiedenis tijdens een reis 
naar Athene met Diana de Wild

De culturele bakermat van de Europese beschaving ligt in Griekenland. 
Tijdens deze reis gaan we op zoek naar het democratische Athene.
We bezoeken de belangrijkste plekken van de oude stad: De heuvel waar 
de volksvergadering bijeen kwam, de Pnyx. De heuvel waar de prestigieuze 
tempels voor de stadsgodin op last van de volksvergadering werden neergezet, 
de Akropolis. En de plek waar de belangrijkste instituten van de democratie 
bijeenkwamen, de Agora.

Een reis met archeologe Diana de Wild.

Dag 1, Athene
Vlucht naar Athene. Wandeling 
langs de hoogtepunten van 
het antieke Athene. Tijdens de 
wandeling bezoeken we een 
aantal kleinere archeologische 
bezienswaardigheden zoals:
De Pnyx: op deze heuvel naast 
de oude Atheense markt vonden 
de volksvergaderingen in het 
democratische Athene plaats.
Het theater van Dionysos, waar veel 
beroemde tragedies en komedies 
in première zijn gegaan.
De tempel van Zeus: de grootste 
tempel van Athene, die echter 
nooit afgekomen is
De bibliotheek van keizer 
Hadrianus.

Dag 2, de Agora en de Akropolis
’s Ochtends gaan we naar de 
Agora. Dit was de markt van het 
oude Athene. Hier stonden de 
gebouwen, waar de democratische 

raad van Athene vergaderde. 
Ook staat op de markt de best 
bewaarde tempel van Athene: het 
Hefaisteion. Het kleine museum 
van de Agora toont de vondsten 
van de Agora.
In de middag bezoeken we de 
Akropolis met zijn marmeren 
tempels en het Akropolismuseum, 
waar de belangrijkste vondsten van 
de Akropolis te zien zijn.

Dag 3, Kerameikos
In de ochtend staat de Kerameikos 
op het programma. De Kerameikos 
was het gebied waar oorspronkelijk 
de pottenbakkers van Athene 
woonden. Dit lag aan de rand van 
de stad. Door de opgraving is de 
oude muur van Athene en delen van 
de grafvelden, die tegen de muren 
aan lagen, te zien. Er is ook een 
mooi museumpje met prachtige 
marmeren grafmonumenten.
We bezoeken het Nationaal 
Archeologisch Museum in de 
middag. Hier zijn de grootste 
schatten van het oude Griekenland 
te zien zoals het goud uit de graven 
van de koningen van Mycene 
en natuurlijk vele marmeren en 
bronzen beelden.

Dag 4, Mycene en Tiryns
Mycene was de machtigste 
Griekse stad in de Bronstijd. We 
bezoeken deze machtige citadel 

Reisinformatie

Datum:      15 t/m 19 oktober 2018
Vertrek:      Luchthaven Schiphol
Reisleider: Diana de Wild
Prijs:     2-pers.kamer € 1.145,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.245,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

met de beroemde leeuwenpoort, 
de indrukwekkende graven van 
de koningen eromheen en het 
schitterende museumpje bij de 
opgraving. In de middag gaan we 
naar een andere Bronstijd citadel: 
Tiryns. 

Agora

Dag 5 Kaap Sounion en Marathon
De bus brengt ons naar drie 
belangrijke opgravingen in de 
buurt van Athene: Marathon, waar 
we het strand bezoeken waar de 
beroemde slag bij Marathon heeft 
plaatsgevonden. Daarna rijden 
we door naar Brauron, waar in de 
oudheid een belangrijke tempel 
van de godin Artemis stond. Als 
laatste gaan we naar Sounion, de 
zuidelijke kaap van het schiereiland 
Attica. Op deze kaap staat de 
prachtige marmeren tempel van 
Poseidon, die van ver af te zien is.

 Stoa van Attalos



17

Reis langs Romeins erfgoed in de Lage Landen
Op reis met historicus Jona Lendering

‘Via Belgica’ is de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer 
lange Romeinse hoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse zeekust met 
het Duitse Rijnland verbond. De weg was een belangrijk onderdeel van een 
groot en complex netwerk van (water)wegen, dat zich uitstrekte tot de verste 
uithoeken van het Romeinse imperium. De Via Belgica speelde in Noordwest-
Europa een hoofdrol rol bij de lokale en interregionale economische 
ontwikkeling, de strategische militaire verdediging en het bestuur van de 
nieuwe provincies.
Langs deze heirbaan, die bijna volledig in het moderne wegennet is 
opgenomen, is op veel plekken nog Romeins erfgoed terug te vinden. 

Dag 1, tumulusgraven
We vertrekken uit Utrecht en 
bezoeken het Jubelparkmuseum in 
Brussel. In de collectie vinden we 
de uitzonderlijk rijke grafgiften van 
de Gallo-Romeinse tumulusgraven 
van Haspengouw. In het museum 
zijn meer vondsten te vinden die 
herinneren aan de Romeinse tijd in 
België. 
’s Middags, op weg naar Tongeren 
zullen we een aantal van deze 
tumulus grafheuvels van adellijke 
Romeinse families bezoeken. 
De dag eindigt in Tongeren. 

Dag 2, Tongeren en Valkenburg
In Tongeren vinden we de restanten 
van de oude Romeinse stadsmuur. 
We bezoeken hier de Romeinse 
afdeling van het Gallo-Romeins 
museum waar tal van voorwerpen 
liggen uit die tijd.
Ook bekijken we het aquaduct 
te Tongeren dat wellicht het best 

Reisinformatie

Datum:     13 t/m 15 september 2018
Vertrek:     P&R Westraven Utrecht 
Gids:     Jona Lendering
Prijs:     2-pers.kamer € 590,- p.p.
     1-pers.kamer € 630,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

Katakomben Valkenburg

bewaarde exemplaar van deze 
typisch Noordwest-Europese 
constructiewijze is. 

Via Belgica

Beleef deze driedaagse reis langs de 
Via Belgica met Jona Lendering en 

ontdek de sporen uit de oudheid. 

Jona Lendering
Jona Lendering studeerde 
geschiedenis in Leiden en 
oudheidkunde aan de Amsterdamse 
Vrije Universiteit, waar hij sinds 
1995 als docent werkte voor de 
Letterenfaculteit en het HOVO 
(Hoger Onderwijs voor Ouderen). 
Hij nam deel aan verschillende 
opgravingen, is de auteur van 
een dozijn boeken en was in 2004 
medeoprichter van Livius.
www.livius.nl

’s Middags reizen we  verder 
oostwaarts en bezoeken de 
Katakomben van Valkenburg in 
Limburg. Deze replica van de 
Romeinse catacomben is inmiddels 
ook al een eeuw oud en destijds 
aangelegd door Jan Diepen en zijn 
vriend en bekende architect Pierre 
Cuypers. 

Dag 3, Heerlen en Keulen
’s Morgens zullen we eerst 
een bezoek brengen aan het 
Thermenmuseum in Heerlen 
waar u de indrukwekkende 
restanten van een Romeins 
badhuis vindt. Het museum 

Tumulusgraven in Haspengouw heeft daarnaast een gevarieerde 
collectie gebruiksvoorwerpen uit 
de Romeinse tijd, afkomstig uit 
Coriovallum - de Romeinse stad die 
onder Heerlen ligt.
In Keulen bezoeken we het 
Romeins-Germaans museum en 
maken we een wandeling langs 
antieke sporen in de stad. 
Tegen het einde van de middag 
keren we terug naar Nederland. 
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Vogelsang
en Remagen

Driedaagse reis naar bijzondere 
plekken in Duitsland die herinneren  
aan de Tweede Wereldoorlog zoals het 
Hürtgenwald, Vogelsang en Remagen.

Reis Vogelsang
Met bezoeken aan het Hürtgenwald en Remagen

De vroegere “NS-Ordensburg” Vogelsang is niet alleen één van de grootste 
bouwwerken van het nationaalsocialisme, maar het heeft ook de uitdrukking
van het daarmee samengaand gevoel van superioriteit en mensenverachting. 
Door het militaire gebruik na de Tweede Wereldoorlog als “Kamp Vogelsang”
spiegelt deze plek bovendien de weg van “Koude Oorlog” naar het Europa 
van tegenwoordig.

Programma
Dag 1, Westwall en Hürtgenwald
De reis gaat vanaf Utrecht. Als we 
bij Limburg de grens oversteken 
komen we in de omgeving van 
Aken de Drakentanden tegen die 
de loop van de beruchte Westwall 
in het landschap tekenen. 
Ten zuiden van Aken ontmoeten 
we onze gids die ‘s middags mee 
gaat door het Hürtgenwald. In 
dit gebied speelde zich één van 
de zwaarste veldslagen van de 
Tweede Wereldoorlog af. Die 
gedeeltelijk in de vergetelheid 
raakte doordat de Slag om Arnhem 
die ervoor plaatsvond en de Slag 
om de Ardennen daarna veel meer 
bekendheid kregen. 

Het einddoel van deze dag is de 
Roerdaldam, die ook het doel was 
van het Amerikaanse Eerste leger 
in oktober 1944. 

Dag 2, Vogelsang
De vroegere “Ordensburg” 
Vogelsang is met rond 100 hectare 
één van de grootste bouwwerken 
uit de Nazi-periode. Net als de 
meeste grote gebouwen uit de 
Nazitijd is het nooit voltooid. 
Het onder monumentenzorg 
geschaarde complex diende niet 
alleen als politieke school, maar 
was ook een politiek bouwwerk. 
Het was architectuur van de 
heerschappij die diende om het 
nationaalsocialisme naar buiten uit
te stralen en de macht ervan 
over mens en natuur nog eens te 
onderstrepen.

We worden rondgeleid op dit 
enorme complex en zullen ook de 
tentoonstelling bezoeken. 
Daarnaast is er ook aandacht voor 
de na-oorlogse periode toen de 
NAVO het “Kamp Vogelsang” in 
gebruik nam en het een militaire 
oefenterrein voor de Belgische 
strijdkrachten werd. 

Dag 3, Remagen
De brug van Remagen werd tijdens 
de Eerste Wereldoorlog gebouwd 
en gold destijds als een van de 
mooiste stalen bruggen over de 
Rijn. Op 7 maart 1945 slaagde 
een kleine voorhoede van de 9e 
US-pantserdivisie erin de brug te 

Reisinformatie

Datum:    23 t/m 25 augustus 2018
Vertrek:     Utrecht P&R Westraven
Reisleider: Lokale gidsen
Prijs:     2-pers.kamer € 590,- p.p.
     1-pers.kamer € 630,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen, gidsen 
inbegrepen.Hürtgenwald

veroveren. Later is de brug toch 
nog ingestort. 
In de overblijfselen van de brug op 
de Westelijke Rijnoever vertelt een 
tentoonstelling het verhaal van de 
brug.

Na dit bezoek volgen we de Rijn 
terug naar Nederland en komen 
tenslotte weer in Utrecht aan. 

Vogelsang

Brug bij Remagen

Bron: Vogelsang IP

Bron: Wikimedia Commons

Bron: Eiffel Tourismus
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Darkest
Hour

Een reis naar Kent, de oorlogsmusea 
in Londen, Blenheim Palace en 
Bletchley Park over de donkerste 
periode uit de Britse geschiedenis.

Reis over Winston Churchill
Bezoek Kent, Londen, Blenheim Palace en Bletchley Park

Churchill noemde het ‘The Darkest Hour’. Na de bliksemsnelle bezetting van 
West-Europa door Nazi-Duitsland stond Engeland er gevoelsmatig alleen 
voor. Een onzekere periode. Welke kant zou het opgaan en nog belangrijker 
zou Groot Brittannië zwichten voor deze onstuitbare oorlogsmachine? Stelt 
u zich voor in die dagen in Londen te wonen en het ochtendblad open te 
slaan. Wat zou u van uw leider verwachten in zulke dagen? Een Chamberlain 
die bereid was vergaande concessies te doen in een vruchteloze poging het 
monster te  beteugelen of zou u gaan voor een Churchill die in zijn eerste 
toespraak als premier de beroemde woorden sprak: “I have nothing to offer 
but blood, toil, tears and sweat”

Deze reis laat de periode zien waar elke Brit trots op is. We bezoeken veel 
plekken die met dit onderwerp te maken hebben. Daarnaast reist u door het 
prachtige Kent en het bruisende Londen. Winston Churchill

Bron: Imperial War Museums

Dag 1, Kent
We maken de reis vanaf Utrecht 
via Calais naar Dover. In kasteel 
Dover brengen we een bezoek  aan 
de tentoonstelling over operatie 
Dynamo over de terugtrekking van 
het Britse leger in mei 1940 via 
Duinkerken.  
In Kent bezoeken we het  Battle 
of Britain monument vlakbij 
Folkestone en een voormalig 
vliegveld dat tijdens de slag werd 
gebruikt. We overnachten in een 
hotel even buiten Londen. 

Dag 2, Londen in oorlogstijd
We organiseren deze dag een 
aantal wandelingen in Londen 
die vooral herinneren aan de 

Nederlandse aanwezigheid 
tijdens de oorlogsjaren zoals de 
aanwezigheid van de koningin, het 
kabinet dat in Londen verbleef en 
de verhalen van Engelandvaarders. 

Dag 3, Churchill in Londen
Vandaag staat een uitgebreid 
bezoek aan de Cabinet War Rooms 
en het Churchill Museum op het 
programma. 
Verder bezoeken we deze dag ook 
de HMS Belfast en het Imperial 
War Museum. 

Dag 4, Blenheim Palace en 
Bletchley Park
Een bus brengt ons naar twee 

Reisinformatie

Datum:     2 t/m 6 oktober 2018
Vertrek:     Utrecht P&R Westraven
Reisleider: Lokale gidsen
Prijs:     2-pers.kamer € 995,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.145,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen, gidsen 
inbegrepen.

Battle of Brittain museum

belangwekkende locaties buiten 
Londen. ‘s Morgens eerst Blenheim 
Palace, het familiekasteel van de 
Churchills waar ook veel aandacht 
is voor zijn leven. 
‘s Middags bezoeken we Bletchley 
Park waar het huis staat waar 
de beroemde Enigma code werd 
gekraakt.

Dag 5
‘s Morgens kunt u nog tijd in Londen 
door brengen. In de loop van de 
middag brengt de bus u weer via 
Dover terug naar Nederland. 

Bletchley Park
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Karl Marx
in Trier

Bezoek de tentoonstellingen over het 
leven, zijn werk en de tijd van Karl 
Marx in Trier. 

Tweedaagse reis over 200 jaar Karl Marx
Met bezoeken aan de grote overzichtstentoonstellingen in Trier

Er wordt dit jaar op verschillende manieren stil gestaan bij het 200ste 
geboortejaar van Karl Marx. In zijn geboortestad Trier zijn verschillende 
tentoonstellingen en is er zelfs een metershoog beeld, gefinancierd door 
China, geplaatst. 

Tijdens een tweedaagse reis naar Trier bezoeken we deze tentoonstellingen 
en komt u op de heen- en terugreis meer Marx tegen. 

Dag 1, Zaltbommel en Trier
We vertrekken vanaf Utrecht en 
stoppen voor een kop koffie in 
Zaltbommel. Niet alleen om de 
brug te zien maar ook omdat Karl 
Marx hier waarschijnlijk enige 
maanden verbleef. Hij probeerde 
wat geld los te krijgen bij zijn oom 
Lion Philips. 

We reizen door naar Trier waar 
we ’s middags aankomen. In 
het Rheinische Landesmuseum 
bezoeken we de grote 
overzichtstentoonstelling over het 
leven, werk en de tijd van Marx. 

Dag 2, Trier
Ook in het Stadsmuseum en het 
geboortehuis van Marx wordt 
aandacht besteed aan deze 
filosoof. Vooral in zijn geboortehuis 
is er ook aandacht voor de invloed 

Reisinformatie

Datum:     12 t/m 13 oktober 2018
Vertrek:     Utrecht P&R Westraven
Prijs:     Speciale Karl Marxprijs:
     2-pers.kamer € 195,- p.p.
     1-pers.kamer € 225,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor, vervoer, overnachtingen, 
alle maaltijden, toegangen en gidsen 
inbegrepen.

Trier

van zijn werk tot op de dag van 
vandaag. Trier is een prachtige stad 
om in rond te lopen met tal van 
monumenten waarvan er een heel 
aantal teruggaan tot de Romeinse 
tijd. 

Het Stadsmuseum neemt u mee 
door het leven van Karl Marx en 
zijn verblijf in wereldsteden als 
Parijs en Londen. 

Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 – 
Londen, 14 maart 1883)

Op de universiteiten van Bonn 
en Berlijn studeerde Karl Marx 
vanaf zijn zeventiende rechten en 
filosofie. Daarnaast verdiepte hij 
zich in geschiedenis en economie. 
Aan de universiteit van Jena 
promoveerde hij tot doctor in de 
filosofie. Pogingen om aan een 
universiteit benoemd te worden 
mislukten, omdat de Duitse 
reactionaire universiteiten hem te 
liberaal vonden.

In 1842 werd Marx redacteur van 
de Rheinische Zeitung en hield zich 
steeds meer bezig met economische 
vraagstukken. Vanwege de radicale 
opvattingen werd dit blad in 1843 
verboden. 
In 1844 vestigde Marx zich in Parijs, 
waar hij redacteur werd van de 
Deutsch Französische Jahrbücher, 
waarin felle kritiek werd geleverd 
op de bestaande maatschappelijke 
orde. Door een artikel in dit blad 
leerde hij de zakenman Friedrich 
Engels uit Manchester kennen, 
waarmee hij goed bevriend werd. 
In 1845 werd Marx gedwongen 
Parijs te verlaten en vestigde zich 
in Brussel. Samen met Friedrich 
Engels sloot hij zich aan bij de 
socialistische beweging. Samen 
schreven zij het Communistisch 
Manifest. 
In 1848 vertrokken Marx en Engels 
naar Duitsland om actief deel 
te nemen aan de revolutie. Dit 
mislukte en Marx werd opnieuw 
verbannen. Hij vestigde zich in 
Londen, waar hij de rest van zijn 
leven verbleef. 
In 1867 verscheen de eerste druk 
van Das Kapital. 

Karl Marx huis in Trier



21

Reis naar
Madrid

Een reis door het 
Koninkrijk Castilië

over de Reconquista

Dag 1, Madrid
We vliegen met een rechtstreekse 
vlucht van Amsterdam naar Madrid. 
’s Middags maken we een eerste 
kennismaking met de stad door 
een wandeling door de wijk Latina. 
De straten zijn er kronkelig en smal, 
er zijn een aantal mooie kerken te 
bezichtigen en we bezoeken het 
prachtige Plaza de la Paja. 

Dag 2, Prado
Wie Madrid bezoekt moet naar 
het Prado. ’s Morgens krijgen we 
een rondleiding in het Museo 
Nacional del Prado waar enorm 
veel schilderijen te vinden zijn. 
Bijvoorbeeld ook werken van 
kunstschilders uit de Lage Landen 
als Jheronimus Bosch, Rogier van 
der Weyden en Rembrandt.

De middag is ter vrije besteding.  
U kunt bijvoorbeeld een bezoek  
brengen aan de andere musea van 
de Gouden Kunstdriehoek zoals 
het Museo Thyssen-Bornemisza of 
het Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.

Dag 3, Toledo
Deze dag maken we een excursie 
naar Toledo. De stad heeft een rijke
geschiedenis en cultuur, en staat 
dan ook op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO. Het historische 
stadscentrum lijkt wel één groot 
museum.
In de stad zijn joodse, islamitische 
en christelijke culturen terug 
te vinden. We bezoeken de 
middeleeuwse kathedraal van 
Toledo die eeuwenlang de zetel 
was van de aartsbisschop van 
Spanje.

Dag 4, Yuste
Een excursie naar het westen 
brengt u bij het klooster Yuste, de 
laatste verblijfplaats van Keizer 
Karel V. Hij liet hier een villa 
bouwen waar hij de laatste jaren 
tot zijn dood verbleef.
We bezoeken de villa en het 
klooster. In de loop van de middag 
keren we terug naar Madrid.

Reisinformatie

Datum:     22 t/m 27 oktober 2018
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider: Ana Garcia
Prijs:     2-pers.kamer € 1.390,- p.p.
     1-pers.kamer € 1.540,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegtickets, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen, gidsen inbegrepen.

Toledo

Dag 5, Escorial
We verlaten Madrid en reizen eerst
naar het Escorial, het immense 
abdijcomplex van Philips II van 
Spanje. Als eerste werd Karel 
V bijgezet in het koninklijk 
mausoleum en na hem vele 
Spaanse vorsten.
Na dit bezoek reizen we verder naar 
het noordwesten en verblijven dan
in de stad Segovia.

Dag 6, Segovia
Het hooggelegen deel van Segovia 
is geheel ommuurd. In de stad zijn 
veel Romeinse en Middeleeuwse 
monumenten te zien zoals het 
aquaduct van Trajanus. In Segovia 
liet Isabella de Katholieke zich tot 
koningin kronen. We bezoeken de 
gotische kathedraal van Segovia. 
In de loop van de middag keren we
terug naar het vliegveld voor de 
terugvlucht naar Amsterdam.

Segovia

Over het koninkrijk Castilië, in het hart van Spanje, regeerde tegen het einde
van de vijftiende eeuw het katholieke koningspaar Ferdinand en Isabella. 
Tijdens hun regeerperiode werden de Moren definitief van het Iberisch 
schiereiland verdreven, zeilde Christopher Columbus de Atlantische oceaan 
over en brak voor Spanje de Gouden Eeuw aan. De wereldmacht, waar de zon 
niet onderging, gaf ook ruimte aan de ontwikkeling van muziek, architectuur 
en schilderkunst. 
Lange tijd heerste keizer Karel V over dit wereldrijk. Tot hij in 1555 
troonsafstand deed en zijn laatste jaren sleet in een villa, gebouwd bij het 
klooster van Yuste.Tijdens deze reis bezoeken we Madrid, Toledo, het klooster 
Yuste, het Excorial en de prachtige stad Segovia.
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Interview
Willem
Oosterbeek

Willem Oosterbeek schreef Nootmuskaat: de geschiedenis van een 
wonderbaarlijk nootje. Hij zal de reis begeleiden naar de Banda-eilanden. 
Een interview: 

Allereerst: waarom dat boek? 
Ik kwam in een boekhandel in New York The Boilerplate Rhino tegen, een 
boek van David Quammen, die ik kende van het prachtige Het Lied van de 
Dodo. Ik las er een verhaal over een vaartocht die hij had gemaakt over de 
Bandazee in Indonesië langs vijf minuscule eilandjes die eens het toneel 
waren geweest van hevige strijd tussen Nederland en Engeland. De reden: 
het was de enige plek op aarde waar vierhonderd jaar geleden nootmuskaat 
was te vinden. En nootmuskaat was in die tijd een uiterst dure specerij. Daar 
wilde ik, als afgestudeerd historicus en politicoloog, alles van weten. Het 
resultaat werd een boek waarin alle aspecten van dat wonderbaarlijke nootje 
aan de orde komen.  

Je bent op de Banda-eilanden 
geweest? 
Ja, vanzelfsprekend want ik wilde 
de eilanden met eigen ogen 
aanschouwen. De Lonely Planet, 
toch wel zo’n beetje de moeder 
aller reisgidsen, riep in 2010 de 
Banda-eilanden uit tot het mooiste 
gebied van Indonesië. Ik kan het er 
alleen maar mee eens zijn. 

Wat maakt de eilanden uniek? 
De schoonheid van de eilanden 
zelf. En natuurlijk al het historisch 
erfgoed dat er nog te vinden is: de 
forten, de poorten van plantages, 
de oude kerk met grafzerken, het 
gouverneursgebouw. Er is zelfs een 
buste te vinden van koning Willem 
III. En er is nog veel meer. Ik heb 
al vaker door Indonesië gereisd 

en nergens vond ik zoveel terug 
van de Nederlandse aanwezigheid 
in onze voormalige kolonie. Het 
is zelfs zo indrukwekkend dat er 
plannen zijn om de Banda-eilanden 
op de Werelderfgoedlijst van de 
Verenigde Naties te zetten.  

Jan Pieterszoon Coen speelde een 
hoofdrol bij de verovering van de 
Banda-eilanden. In Nederland is 
hij op z’n minst omstreden, maar 
hoe zit dat op de eilanden zelf? 
Daar was ik natuurlijk ook erg 
benieuwd naar en ik heb het veel 
mensen gevraagd, maar ik kreeg 
steevast als antwoord dat het al 
zo lang geleden is, dat het er niet 
meer toe doet. ‘That’s history’, 
zeiden ze altijd. 
Vreemd is dan wel weer dat 
er in het plaatselijke museum 
een schilderij hangt, waarop de 
slachtpartij staat afgebeeld die Jan 
Pieterszoon Coen liet aanrichten. 
Het is een uiterst bloederig werkje, 
inclusief afgehakte hoofden en 
handen, waar maar weinig aan de 
verbeelding wordt overgelaten.Cilu Bintang Estate
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Banda 
eilanden

Nootmuskaat
De geschiedenis van een 
wonderbaarlijk nootje

Dit boek gaat over een klein en 
lelijk nootje dat Nederland tot 
een heuse wereldmacht verhief. 
Een paar eeuwen geleden was het 
alleen te vinden op een handvol 
minuscule eilandjes. Het kleine 
nootje was destijds zijn gewicht 
in goud waard. Geen wonder 
dat de verschillende Europese 
naties zich haastten om een 

handelsmonopolie te verkrijgen op 
deze exotische kostbaarheid. 
We hebben het over nootmuskaat. 
Waarom was nootmuskaat zo 
belangrijk? Kan het inderdaad 
gebruikt worden als drug, 
afrodisiacum en wondermiddel 
tegen reuma? Allemaal vragen die 
hebben geleid tot het ontstaan van 
dit boek over een wonderbaarlijk 
nootje, dat ervoor heeft gezorgd 
dat ons land nog altijd een 
handelsnatie is met een sterke 
positie in de voedselindustrie.

Kun je iets vertellen over je verblijf 
aldaar? 
Ik logeerde in Cilu Bintang Estate, 
een mooi, ruim hotel dat wordt 
gerund door Abba en zijn vrouw. 
Het is voorzien van alle comfort 
en dat is heerlijk als je de hele dag 
onderweg bent geweest. Abba was 
zeer behulpzaam bij mijn zoektocht 
naar informatie. Zijn vrouw bestiert 
de keuken en dat doet ze zo goed 

dat het elke avond weer een feest 
was om er te eten.

Wat maakte het meeste indruk op 
jou? 
Dat is moeilijk te zeggen. Het is de 
combinatie van alles: de eilanden, 
de mensen, de historie die er 
nog zo tastbaar is. Als ik toch iets 
specifieks moet noemen dan maar 
Benteng Hollandia. Als je daar staat 
begrijp je in een klap waarom juist 
op die plek een fort is gebouwd . 

De reis er naar toe is een 
onderneming. Is dat het wel 
waard? 
Dubbel en dwars. Juist het feit dat 
je er wat moeite voor moet doen 
om er te komen, zorgt ervoor dat 
het nog een tamelijk onbedorven 
paradijs is gebleven. Er zijn wel wat 
toeristen die de eilanden hebben 
ontdekt, maar het zijn er nog heel 
erg weinig gelukkig.  Dat geeft je 
als bezoeker veel ruimte om in je 
eigen tempo alles goed te bekijken. 
Je zit altijd eerste rang.
 

Dat geeft je als 
bezoeker veel 
ruimte om in 

je eigen tempo 
alles goed te 

bekijken
Nootmuskaat wordt gedroogd
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Exclusieve
reis naar 
Banda 
Eilanden

Reisinformatie

Datum:     20 augustus t/m 
     5 september 2018
Reisduur: In totaal is het een 
     zestiendaagse reis.
Vertrek:     Schiphol Amsterdam
Reisleider: Willem Oosterbeek
Prijs:     2-pers.kamer € 3.450,- p.p.
     1-pers.kamer € 3.950,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegticket, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.
Vanwege de lokale voorzieningen is 
het maximaal aantal deelnemers 
voor deze reis 12 personen. 

Oude kerk op Banda Neira

Reis naar Ambon en de Banda-eilanden, schoonheid en erfgoed

Tegenwoordig vliegen we in een tijdsbestek van uren de hele wereld over. Des 
te verbazender is het dat 400 jaar geleden, toen een retourtje Nederlands- 
Indië jaren in beslag kon nemen, een organisatie als de VOC kon opereren.

Tijdens deze reis ziet u hoe dat er destijds in de Molukken aan toe ging. 
Een verhaal met ook zwarte bladzijden uit onze geschiedenis. Die zullen 
ook zeker verteld worden. Maar het is ook een reis waarbij u zich kan laten 
verbazen. Over de enorme hoeveelheid erfgoed die er te vinden is. Over 
het natuurschoon, de tropische eilanden, de flora en fauna maar vooral de 
hartelijkheid waarmee u ontvangen wordt. 

Al met al een bijzondere reis die het waard is om mee te maken.  

Banda Besar

Met de boot naar Rhun

Fort Amsterdam op Ambon

De reis en het verblijf op Ambon

De reis gaat vanaf Amsterdam 
met een rechtstreekse vlucht van 
Garuda Airlines naar Jakarta. In 
Jakarta verblijft u een dag in een 
hotel in de buurt van het vliegveld. 
We kijken nog of het mogelijk 
is hiervandaan een kort uitje te 
organiseren naar bijvoorbeeld de 
kust. 

De volgende dag vliegt u van 
Jakarta naar Ambon. Na aankomst 
checken we eerst in in het hotel en 
daarna is er gelegnheid om vast 
wat van de stad te verkennen. 

In 1609 namen de Nederlanders 
het bewind over van de Portugezen 
en dat bleef zo tot aan de 
onafhankelijkheid van Indonesië. 
Maar ook de periode na de 
onafhankelijkheid gebeurde er veel 
in de Molukken. Zo werd in 1950 
de onafhankelijkheid uitgeroepen 
die door de Indonesische regering 
werd neergeslagen. 

Van 1999 tot 2004 vond er op 
Ambon een geweldadig conflict 
plaats tussen christenen en 

moslims waarbij veel kerken, 
moskeeën en overheidgebouwen 
in vlammen opgingen.  De litttekens 
hiervan zijn nog steeds te zien. 

Ook organiseren we een  
eilandexcursie met onder 
andere bezoeken aan benteng 
Amsterdam, benteng Victoria en 
een kruidnagelplantage.

Na een aantal dagen vertrekken 
we met de boot naar de Banda 
eilanden. 
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Hotel Cilu Bintang Estate

Verblijf op de Banda-eilanden

De snelboot brengt u vanaf Ambon 
naar het hoofdeiland, op het 
kaartje hieronder Pulau Naira, 
Banda Neira. 

Hier verblijft u in het Cilu Bintang 
Estate, een mooi, ruim hotel. Op dit 
eiland vinden we al het Fort Belgica, 
Fort Nassau, de begraafplaats en 
het standbeeld van koning Willem 
III. 
Per boot maken we excursies 
naar de andere eilanden. Op het 
grote eiland Besar vinden we 
bijvoorbeeld Benteng Hollandia en 
een nootmuskaatplantage. 

Twee weken
Ambon en 

Banda

Ook per boot maken we 
dagexcursies naar de eilanden 
Run, Ay en Hatta. Elk eiland heeft 
eigen aardigheden en er is genoeg 
te vinden. In combinatie met de 
prachtige natuur wordt zo elke 
dagexcursie een beleving. 

Op het eiland Api bevindt zich 
een vulkaan of vuurberg zoals het 
door de bevolking genoemd wordt. 
Het is een stevige klim maar het 
uitzicht is dan ook fenomenaal.  

Voor degene die dat op prijs stellen 
organiseren we deze excursie. U 
kunt natuurlijk ook rustig op Neira 
blijven. 

Alles bij elkaar verblijft u acht 
dagen op deze paradijselijke 
eilandengroep. Als u mee gaat zult 
u versteld staan van de hoeveelheid 
erfgoed dat hier te vinden is. Omdat 
er slechts een paar hotels zijn is 
het aantal deelnemers beperkt tot 
twaalf. 

Uitzicht op de ‘Vuurberg’

Een unieke reis naar de Banda 
eilanden in Indonesië. Bezoek deze 

nog onontdekte pareltjes in de 
Bandazee met een schat aan erfgoed. 
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Reis naar 
Ghana,
de Goudkust

Reisinformatie

Datum:     12 t/m 24 november 2018
Vertrek:     Luchthaven Schiphol
Reisleider: Henk den Heijer
Prijs:     2-pers.kamer € 2.950,- p.p.
     1-pers.kamer € 3.350,- p.p.
Inclusief:   In de reissom zijn alle  
kosten voor vliegticket, vervoer, 
overnachtingen, alle maaltijden, 
toegangen en gidsen inbegrepen.

Reis naar de West-Afrikaanse kust 
met historicus Henk den Heijer voor 
bezoeken aan Ashanti, slavenforten 
en prachtige natuurgebieden 

Bezoek het Fort Elmina

Op de rechterpagina vindt u de complete reisbeschrijving. Één van de plekken 
die deze reis wordt bezocht is het bekende fort Elmina. 
In 1482 bouwden de Portugezen het eerste fort aan de Afrikaanse Westkust 
en noemde het São Jorge da Mina. De naam ‘Sint George aan de mijn’ verwijst 
naar een goudmijn die de Portugezen hier dachten aan te treffen. Het goud 
uit deze streken zorgde ook voor de naam Goudkust. 

Een naam die meer Europeanen trok en zo ook de Hollanders. In 1637 slaagde 
Johan Maurits van Nassau er met zijn vloot in het fort te veroveren. Sindsdien 
maakte de Nederlanders de dienst uit aan deze kust. 
Er werden meer forten gebouwd, zoals fort Coenraadsbrug vlakbij Elmina. 
Het Sint George zoals het fort Elmina ook wel genoemd wordt werd het 
centrum van de activiteiten van de WIC in West-Afrika.  

Al snel in de zeventiende eeuw begon de handel te verschuiven van goud en 
ivoor naar mensenhandel. Slavenschepen uit Europa voerden handel langs 
de kust en probeerden zo goedkoop mogelijk tot slaaf gemaakte Afrikanen  in 
te kopen. Na de oversteek van de Atlantische Oceaan moesten deze mensen 
dan met winst verkocht worden waarna er weer goederen uit de West werden 
ingekocht voor de Europese markt.

Tegenwoordig is Fort Elmina een museum over de slavenhandel en het 
verleden van het fort. Bezoekers staan oog in oog met de geschiedenis. De 
kleine gevangenissen en ijzeren ketenen geven iets weer van de erbarmelijke 
omstandigheden. 

Koloniaal landhuis in Ghana

De reis

De reis die Historizon dit najaar 
organiseert naar Ghana geeft 
aandacht aan de lange geschiedenis 
die we met dit land delen.
De slavenforten aan de kust worden 
bezocht. Ook de Ashanti-hoofdstad 
Kusami in het binnenland wordt 
bezocht. De relatie beperkt zich niet 
alleen tot het slavernij verleden. 
Rond 1850 bijvoorbeeld ging het 
niet meer over slavernij maar 
werden er soldaten geworven voor 
het KNIL. 
In Accra, de hoofdstad van Ghana, 
komen we ook andere Europese 
landen tegen zoals Zweden en 
Engeland. 
Kakum is een uniek stuk tropisch 
regenwoud in West Afrika dat we 
ook zullen bezoeken. Net als de 
Volta regio. Door het aanleggen 
van een dam in de Voltarivier is 
hier een enorm meer ontstaan. 
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Bezoek 
fort 

Elmina

Dagprogramma

Maandag 12 november 2018,
Reisdag
Reis Amsterdam naar Accra 
(Ghana) met een rechtstreekse 
vlucht. We verblijven in een hotel 
in Accra. 

Dinsdag 13 november 2018, 
Accra
We maken een stadstour langs de 
prachtige kust van de Atlantische 
oceaan. Met een bezoek aan het 
onafhankelijkheidsplein staan we 
stil bij de post-koloniale periode. 

Woensdag 14 november 2018,
Accra
’s Morgens bezoeken we het 
Nationale Museum van Ghana 
waar de volledige geschiedenis van 
het land verteld wordt. 
’s Middags brengen we een 
bezoek aan het Ussher Fort, dat in 
opdracht van de WIC is gebouwd 
en later door de Engelsen werd 
overgenomen.

Donderdag 15 november 2018,
Elmina
We volgen de kuststrook 
westwaarts en brengen een 
bezoek aan de forten Elmina en 
Conraadsbrug. Hier horen we 
veel van de geschiedenis van 
de Nederlanders die hier zaten. 
Ook Nederlandse achternamen 
als Bartels, Van Dyck, de Heer en 
Vroom komen we hier nog steeds 
tegen.

Vrijdag 16 november 2018,
Slavenforten
Langs de hele kust van Ghana zijn 
de slavenforten te vinden. Het zou 
te ver voeren om ze allemaal te 
bezoeken. We maken deze dag een 
tocht langs een aantal van deze 
forten. 

Zaterdag 17 november en zondag 
18 november 2018, 
Kakum Natuurpark
We verblijven deze dagen in de 
prachtige natuur van het Kakum 
Natuurpark. Dit is een bijzonder 
stukje tropisch regenwoud in West-
Afrika.

Maandag 19 november 2018,
Kusami
In en om de stad Kusami bezoeken 
we de plekken van de Ashanti zoals 
het Manhyia Palace Museum. Met 
dit volk voerden de Nederlanders 
handel en zij leverden tot slaaf 
gemaakte Afrikanen.

Dinsdag 20 november 2018,
Kusami
In Kusami bezoeken we het 
legermuseum over de Brits-Ashanti 
oorlog van rond 1900. 
’s Middags reizen we terug naar 
Accra. 

Woensdag 21 november 2018,
Accra
Vrije dag in Accra

Donderdag 22 november 2018, 
Volta regio
Vanuit Accra ondernemen we 
een excursie naar de Volta regio. 
Een indrukwekkende stuwdam 
bij het Voltameer en prachtige 
natuurgebieden maken de tocht 
tot een onvergetelijke beleving. We 
overnachten in deze buurt. 

Manhyia Palace Museum

National Museum Ghana

Accra

Vrijdag 23 november 2018, 
Volta regio
Deze dag verblijven we nog rondom 
het immense Voltameer. In de loop 
van de dag reizen we terug naar 
Accra voor de nachtvlucht terug 
naar Amsterdam. 

Zaterdag 24 november 2018, 
Reisdag
’s Morgens aankomst op Schiphol

Aan de oever van het Voltameer
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Cruise met 
de klipper 
Stad 
Amsterdam

Zeil door de tijd met de klipper ‘Stad Amsterdam’ – Februari 2019
Exclusieve zeiltocht Bovenwindse Eilanden
Met historicus Gert Oostindie

De noordoostelijke passaatwind laat de zeilen klapperen. U staat 
op het dek van het luxueuze schip Stad Amsterdam en ziet aan de 
nevelige horizon de contouren opdoemen van een Caraïbisch eiland. 
In samenwerking met de Clipper Stad Amsterdam en historicus Gert 
Oostindie maken we in februari 2019 een unieke reis in het Caraïbisch 
gebied.

De tocht
De reis begint op het Franse 
eiland Guadeloupe. Hier 
scheept u in op de Stad 
Amsterdam voor een tiendaagse 
cruise. Tijdens deze tocht 
bezoeken we Antigua, Saint 
Kitts and Nevis, Sint Eustatius, 
de Britse Maagdeneilanden 
en de vaartocht eindigt op 
Sint Maarten. Op elk eiland 
organiseren we excursies en 
bezoeken unieke plekken 
die de geschiedenis van dat 
eiland vertellen. Waar we ook 
komen, elk verhaal is weer 
anders en toch zijn er ook weer 
overeenkomsten. Elk eiland 
is gekleurd door de koloniale 
invloeden van Spanje, Engeland, 
Frankrijk en Nederland.

Het is niet alleen die enorme 
verscheidenheid aan culturen 
die deze reis uniek maakt. Elk 
eiland heeft ook weer een 
uniek klimaat en natuur. Als 
u wilt is er natuurlijk ook de 
mogelijkheid om te zwemmen 
en te snorkelen.

Reisinformatie

Datum:     19 februari t/m 
      8 maart 2019
Vertrek:     Vanaf luchthaven Schiphol
Reisleider: Prof. dr.  Gert Oostindie
Prijs:     2-persoonskamer/hut 
     € 6.995,- p.p.
     1-persoonskamer/hut 
     € 8.745,- p.p.

De prijs ligt hoger dan u van 
Historizon gewend bent. De 
reden hiervoor is te vinden in de 
exclusiviteit van het schip Stad 
Amsterdam. 

Inclusief:   In de reissom zijn alle
kosten voor vliegticket, hotels, 
verblijf aan boord van de Stad 
Amsterdam, havengelden, alle 
maaltijden als ontbijt, lunch 
en diner, toegangen, gidsen en 
excursies inbegrepen.

Exclusief: Reis en/of 
     annuleringverzekering 

Bekijk het gedetailleerde 
programma en meer informatie 
over het schip Stad Amsterdam 
op www.historizon.nl

Inmiddels zijn er al voldoende 
aanmeldingen en gaat dit 
bijzondere project door. Er zijn 
nog enkele hutten beschikbaar. 

Het schip
Op het bovendek waant u zich 
op een historische klipper uit de 
negentiende eeuw. Het fraaie 
kaartenhuis, de drie enorme 
masten, de lijnen aan dek, 
het schitterend onderhouden 
teak houtwerk, de bemanning 
die de zeilen hijst en strijkt 
op de manier zoals dat in 
de negentiende eeuw ging: 
alles ademt de sfeer van de 
ruige, negentiende-eeuwse 
zeevaart. Tegelijkertijd heeft 
het passagierszeilschip Stad 
Amsterdam ook benedendeks 
de luxe van de eenentwintigste 
eeuw voor u in petto.
In 2009 vormde dit schip het 
decor van de VPRO serie ‘Beagle: 

Het vaargebied

Niet zomaar een schip
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Caraïbisch
gebied 

met Gert 
Oostindie

In het kielzog van Darwin’.

Gert Oostindie
Prof. dr. Oostindie is historicus, 
gespecialiseerd in Nederlandse 
(post)koloniale en Caraïbische 
geschiedenis. Hij is directeur 
van het KITLV instituut van de 
KNAW. 
Oostindie’s voornaamste 
onderzoeksgebieden zijn de 

Caraïbische en Nederlandse 
koloniale geschiedenis en 
postkoloniale geschiedenis. Hij 
publiceerde ruim 25 boeken en 
enkele honderden artikelen over 
de geschiedenis en dekolonisatie 
van de Nederlandse Caraïben; 
over geschiedenis, etniciteit 
en migratie in het Caraïbisch 
gebied en in Latijns-Amerika in 
het algemeen. Prof. dr.  Gert Oostindie
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Agenda 2018

Juni

Vrijdag 8 juni
Boerhaave in Leiden (6)

Zaterdag 9 juni
1000 jaar Vlaardingen (6)

Zaterdag 16 juni
Hollandse Waterlinie (6)

Zaterdag 16 juni
Dagtocht Naarden (6)

Zaterdag 23 juni
Dagtocht Enkhuizen (6)

Zaterdag 23 juni
Vaartocht Vecht (8)

Zaterdag 30 juni
Graven van Holland (6)

Juli

Zaterdag 7 juli
Romeinse limes (7)

Zaterdag 7 juli
Tentoonstelling Willem NMM (7)

Zaterdag 14 juli
Grebbelinie (7)

Vrijdag 20 juli
Studiemiddag Spaanse 
Burgeroorlog (7)

Zaterdag 21 juli
Vredeswandeling (7)

Donderdag 26 juli
Dag Onafhankelijkheid met 
Plakkaat van Verlatinge (7)

Zaterdag 28 juli
Dagtocht Breda (10)

Zaterdag 28 juli
Vaartocht Vecht (8)

Zaterdag 28 juli
Mediastad Hilversum (12)

Augustus

Zaterdag 4 augustus
Middeleeuws Utrecht (10)

Zaterdag 11 augustus
Dagtocht Den Helder (10)

Maandag 13 t/m 
vrijdag 17 augustus
Cruise Friesland (15)

Zaterdag 18 augustus
Synagogen op de Veluwe (10)

Maandag 20 augustus t/m 
woensdag 5 september
Reis met Willem Oosterbeek naar 
de Banda eilanden (24)

Donderdag 23 t/m 
zaterdag 25 augustus
Reis naar Vogelsang en Remagen 
over WO2 (18)

Zaterdag 25 augustus
Vaartocht Vecht (8)

Maandag 27 augustus t/m 
zaterdag 1 september
Glorious Revolution met Luc Pan-
huysen in Zuid Engeland (14)

September

Zaterdag 1 september
Dagtocht Rotterdam (10)

Zaterdag 1 september
Hernhutters Zeist (11)

Maandag 3 t/m 
vrijdag 14 september
Reis naar Belarus met 
Peter Bergwerff (14)

Donderdag 6 t/m 
zaterdag 8 september
Reis over de Opstand in de 
Zuidelijke Nederlanden met
 Jo Blom (15)

Vrijdag 7 september
Dagtocht Hoeksche Waard (11)

Zaterdag 8 september 
Dagtocht Haarlem (11)

Donderdag 13 t/m 
zaterdag 15 september
Via Belgica met 
Jona Lendering (17)

Vrijdag 14 september
Studiemiddag MCC in Zeeuws 
Archief (11)

Zaterdag 15 september
Dagtocht Veenhuizen (11)

Maandag 17 t/m 
zaterdag 22 september
Naar Sint Petersburg met Elena 
Nikolaevna Makarrova (14)

Donderdag 20 t/m 
zaterdag 22 september
Pay de Gaume met 
Dick de Boer (15)

Vrijdag 28 september
In Opstand! In Enkhuizen (12)

Op deze pagina’s staan de dagtochten tot en met september 2018 en de reizen voor het hele jaar. 
Op www.historizon.nl worden dagtochten regelmatig aangevuld en in het Historizon Magazine dat in 
september verschijnt zult u de dagtochten voor de daaropvolgende maanden vinden

(Getallen tussen haakjes zijn de paginanummers. Als er geen nummer staat staat het programma alleen op 
de website)

Vervolg agenda op achterpagina
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advertentie
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HISTORIZON
Postbus 3
3900 AA Veenendaal
www.historizon.nl
088 6360200

Oktober

Dinsdag 2 t/m zaterdag 6 oktober
Reis over Churchill in Londen (19)

Vrijdag 5 oktober
In Opstand! In Den Haag (12)

Zaterdag 6 oktober
De Cock in Ulrum (11)

Oktober

Vrijdag 12 Oktober
In Opstand! In Den Briel (12)

Vrijdag 12 t/m 
zaterdag 13 oktober
Karl Marx in Trier (20)

Maandag 15 t/m 
vrijdag 19 oktober
Griekse oudheid in Athene 
met Diana de Wild (16)

Vrijdag 19 oktober
In Opstand! In Delft (12)

Maandag 22 t/m 
zaterdag 26 oktober
Reis Madrid met 
Ana Garcia (21)

November

Vrijdag 2 november
In Opstand! In Utrecht (12)

Maandag 12 t/m 
zaterdag 24 november
Reis naar de Goudkust 
met Henk den Heijer (26)

Januari 2019

Maandag 14 t/m 
zaterdag 26 januari 2019
Reis Zuid-India met 
Lodewijk Wagenaar

Februari 2019

Dinsdag 19 februari t/m 
vrijdag 8 maart 2019
Cruise met de klipper Stad 
Amsterdam en Gert Oostindie 
door Caraibisch gebied (28)

Agenda 2018
Agenda vanaf juni 2018 zie pagina 30


